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Çelişkiyi izah edemediler Yunus İlhan, ökkeş Kenger ile yüzleştirildiği zaman ikisi birbirlerinden farklı ifadeler vermişler ve yüzleştirme zaptı bu şekilde imzalanmıştı. Oysa her ikisi de işkence gördüklerini iddia ediyor lardı. Heyet Başkanı Hacımirzaoğlu'nun "Sana bu kadar korkunç işkenceler yapıldıysa, yüzleştirme zaptında neden ikinizin ifadeleri çelişiyor. İşkencö eden adamlar ifadelerinizi birbirine uyduramazlar mıydı?" şeklindeki sorusuna Yunus İlhan 


Mökkeş Kenger: “Bomba emrini Leblebici ile 


görüşen ÜGD ikinci başkanı verdi” 


için attik 


@ Moskova yanlısı TKP, MHP'lilerle aynı doğrultuda 
TIKP Başkanı 
Perinçek'ten hesap sorulmaşını istiyor 

ADANA (ÖZEL) 

K.Maraş Davasında Çiçek Sinemasına bomba atmaktan ve olayları başlatmaktan sanık olarak yargılanan Ökkeş KENGER'in, sorgusunda inkar ettiği olay zaptı belgesi, Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Tayyar 

Argun Binbaşı Naci Subaşı ve Asteğmen İhsan Olgun'un imzalarını taşıyor, 

KENGER itiraflarında, Çiçek Sinemasına bombayı, kargaşalık çıkarmak 

için attıklarını itiraf ediyor. Yunus İL- 

HAN ise itiraflarında, eyleme itildiğini ağlayarak belirtiyor. 

Cuma günkü duruşmada sorgusu ya- 
(Devamı sa.7, sü.l'de) 


IMF ile | anlaşmaya varıldı 


HABER MERKEZİ 


İşçiler Söke Kaymakamının makamında işverenin kanunsuzluklarını anlattılar. 130 liraya çalışmak istemiyoruz. Hükümet 160 lira tespit etti dediler. Kaymakam dinledi. Henüz bir cevap vermedi. 


BU HAYAT PAHALILIĞINDA ASGARİ ÜCRET BİLE KOMİK KALIRKEN 


Söke” de tarım işçilerine asgari ücret de verilmiyor 


© Bazı işverenler 


da Paris'te bir süredir sürdürülen görüşmeler küçük bazi ayrıntılar dışında an- 


500 KURUŞ 


Erbakan 


uzun süre cevap veremedi. Başkan bunun üzerine Kenger'ide kür süye çağırarak aynı soruyu sordu. Bunun üzerine önce Yunus İl han konuştu: "Salman Ilıksoy'u kurtarmak için biz tılar, bizi birbirimize düşürmek için 


tekrarladı. Oysa sanıkların ifadeleri arasında çelişki olması onları birbirine düşürmez, aksine suçluluklarını azaltarak birbirlerine 


elli fe FOTOĞRAF: KORHAN ATAY 


kenger: "Bombayı karyasalık 


jg yunus İlhan ağlayarak, eyleme itildiğini söyledi 


e e 


L 


"hükümet ne eman hamleyi , tespit ederse etsin, çağı ve srekli Rusya yı biz 130 liradan sinin nasıl bir rota izleye- e e s fazla vermeyiz” ceğini "belirleyecek gm sevindiriyor "Niyet Mektubu" la- 3 a i liye Bakanı Ziya Müez- Terlik ; © Kurultay” a giden az e ar e rE Tİ iü k IMF Direktörü - d oA o Ovada asgari ücret otak, LARGE RDH- terdikleri çabayı, olumlu buluyoř ve des- Belediye işçilerine için mücadele lacak. tekliyoruz. ateş açtı, 


Müezzinoğlu, bu amaçla 13 Haziranda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 
(OECD) Paris'te yapılacak toplantısına katılavasında tarım işçileri as- 


cak. 

EN í YEN Seyirciyi sömüren yapımcıları eleştiren Fatma Gırık, Fikret Hakan, Türkan Şo- İSVİÇRE-TÜRKİYE a A Ai ray ve Tarık Akan basın toplantısında (Fotoğraf: Abdullah KURTAY) GÖRÜŞMESİ işçilerinin « mücadeleyle Eski filmler, afişleri ya ek beğ asgari ücretin de üstünde | I m er, a IŞ eri lanan 906 milyon do- 


yevmiye almaya başlamasından sonra, Sarıkemerli larlık devletten devlete 


wo . e . .. UN k % işçiler de direnişe geçmiş değiştirilerek yeniden gösteriliyor yardımın işlerlik kazan- 


ler, direnişin üçüncü gü- ması için Türkiye'ye yar- 


sürüyor 
İZMİR (ÖZEL) 
Asgari ücret tespitleri 


bu hayat pahalılığında komik sayılırken, Söke o- 


tutumu 


saldırısı 


' Do OD 9D NN 


ünd iyelerini 15 i ” i İSTANBUL (ÖZEL) dım taahhüt eden ülkezaya, ekli A o Fikret Hakan Ham film Film yönetmenleri ve sanatçılar,eski filmlerin lerle yapılacak toplantıma ovada çoğunluk hâlâ kaçakçılığı yapanların isim ve afişlerinin değiştirilerek, yeniymiş gibi larm ilki İsviçre ile dün fp, y ; > n seyirciye gösterildiğini belirterek, "toplumsal saat 18.00'de Paris'te A 

(Devamı sa.7, sü-9'da) kimler olduğunu biliyoruz (Devamı sa.7, sü.10'da) 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 


Şimdiye kadar gerek ülkemizdeki şoven ve ırkçı güçler, gerekse Sovyetler Birliği bu işi yokuşa sürebilmek için ellerinden geleni yaptılar. 

Denktaş'ın anlaşma imzalamak için fedakarlıklara hazır olduklarını belirten açıklaması ve Kıbrıslı Türk gazetecilerin 


Denktaş, taviz ve anlaşmadan yana olduklarını belirten açıklamayı MSP'nin 


Kıbrıs sorununda fetihçi bir tutum alan 


Erbakan'ın partisi,olumlu adımları görünce saldırıyı artırdı. Bu konuda onların 


MM Aydınlık / 


bir kişi yaralandı 
ANKARA (ÖZEL) 
MHP 14, Kurultayı dün Ankara Atatürk Spor .Salonunda çalışmalarına başladı. MHP'lilerin ileri sürdüklerinin aksine Kurultaya;' davetlilerin ilgi göstermediği dikkati çekti. Onbin kişilik salonda 1268 kişiden oluşan Kurultay delegeleri dışında ikibin beşyüz kişilik bir komando topluluğu,az sayıda davetli ve basın mensubu bulunuyordu. Kurultaya katılan konuklar arasında hü- 
(Devamı sa.7, sü.8'de) 


olumlu adımların devamıdır. 


üzerine yaptı. Başından beri 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 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eblebici tahliye olurken “Bu davayı yırttık daha da yırtacağız” dedi 


ri Çolakoğlu 
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ÖKKEŞ KENGER” İN 
EMNİYETTE 
VERDİĞİ İFADE 


“Olayları fertipleyenler 
ÜGD 1. ve 2. 
Başkanlarıdır/ 


e “Sinemadan çıkanlar, Belediye tarafından daha önce hazırlandığını duyduğum sopaları aldılar” 


Sanık: Ökkeş KENGER, Durdu Mehmet ve Ümmü Əğlu 1956 doğumlu,aslen Kahramanmaraş İli Kuzucak köyü halkından olup halen aynı yerde oturur Gaziantep Eğitim Enstitüsü İkinci sınıfta 284 nolu öğrenci. (Matematik-Gündüz Bölümü). Sanık olarak alınan ifadesinde olay so- 


ile nk ki inn a 


Tulduğunda 
“Ben Gaziantep Eğitim Enstitüsünde öğrenciydim. 27.1.1978 gününden beri okulum kapalı 


bulunmaktadır. Ben okulun kapalı olduğu sıralarda köyde bulunuyordum. Bir ara da tahminen bir ay kadar Gaziantep'te Yün Mensucat Halı Fabrikasında çalıştım. Daha sonra tekrar köye döndüm. Ben lise sıralarında bir siyasi görüş sahibi değildim. Ancak Eğitim Enstitüsüne 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MHP KURULTAYINA 
SADECE GAZETEMİZ 


ÇAĞRILMADI 


F Çin: 
U-2'lerin uçuşuna 


izin verileceği kesinlikle yalandır” 
# Yazısı 3. sayfada = 


0 Haziran 1979 


Sina Çıladır 


Tek yol... 


Milli terimi kimilerine her nedense çok ters geliyor, Diyelim ki şöyle bir öneri sözkonusu: 

-Milli ekoromimizi güçlendirelim... 

Şuna benzer bir yanıt alınıyor: x ~ Milliyetçi, şoven!.. 

Diyelim ki şöyle bir başka öneri sözkonusu : 

— Milli savunmamıza önem verelim... 

Yanıt aşagı-yukarı aynı oluyor: 

— Burjuva ordusuna uşaklık!.. 

"Milli Birlik Hükümeti” önerisi de kimi çevrelerde aynı tepkiyi gördü: 

— Sınıf uzlaşmacılığı, peryalizmine hizmet!.. 

Bu acayip tepkiler gerçekte devrimci bilimi Türkiye gerçekliği içine iyi oturtturamamaktan ileri geliyor. 
Bilimsel kılavuzdan yoksunluk, kimi çevreleri ister-istemez gerçeklerin dışına savuruyor; yada daha doğrusu gerçeklere çarpık yaklaşımlarına neden oluyor. Bakın nasıl, anlatalım: 

Yukarıdaki ilk önerimizi şu şekil de koysak : 

— Milli kaynaklarımıza sahip'çıkalım... 

Bu öneriye söz düzeyinde karşı çıkan pek olmaz. Yanıtlar şu şekilde beliriverir hemen: 

— Elbette!... 

Bu kez bir soru açsak: 

—İyi ama milli kaynaklarımıza nasıl sahip cıkacağız? 

İşte mesele bu noktada catallaşıyor, Kimileri, milli kaynaklara sahip çıkmakla, milli ekonominin güçlendirilmesi ve bununla ilgili olarak milli savunma ve milli birlik kavramları arasındaki organik bağıntıyı bir türlü kavrayamıyorlar. o Kavrayamayınca da, yüzyıldır süregelen toplumsal sancımız tedaviyi değil, tanı tersi sancımızı daha da şiddetlendirmeyi amaçlayan reçeteler öneriyorlar : 

— Türkiye zayıf halkadır, Savaş Komiteleri kuralım!... 

— Öncü savaş!.. 

— İç-savaş!.. 

— Halk savaşı!.. 

Bu önerileri getirenler arasında hinoğluhinler, de var, iyiniyetli olanlar da. Türkiye'yi "zayıf halka" flan edenler, hinoğluhin takımından! Çünkü onlar biliyorlar ki Türkiye'nin Mil- 


ABD em- 


Van 


li Demokratik bir düzene kavuşması için emperyalist boyunduruktan kurtulması zorunlu. Bu ise milli birliğin sağlanmasına bağlı birşey. Milli Birlik sağlanacak, ülkemiz üzerindeki hegemonyacı girişimler kaldırılacak - ki toplumsal gelişmenin en üst basamagına tırmanabilelim. Tarihin tanıdığı toplumsal düzenlerin en üstüne doğru yol alabilelim... 

Türkiye'yi “zayıf halka" ilan edenler. “iç-savaş” kışkırtıcılığı yapanlar bu gerçeklerin bilincindeler. 
Bunların kargaşa ve bölücülük siyaseti buradan “kaynaklanıyor. Milli Birlik şiarı karşısında tir tir titremeleri- nin nedeni budur. Milli Birlik fikri ülkemizde ne denli kökleşirse, ne denli ete-kemiğe bürünürse, Sovyetlerin ve MHP'nin kargaşalık girişimleri de o denli zayıflayacaktır. Bir yandan Rusya'nın uşaklığını yapanların ve öte yandan MHP'nin Milli Birlik şiarına böylesine saldırmaları boşuna mıdır sanıyorsunuz? 

kkk 

Şimdi şöyle bir düşünelim: 

Türkiye'yi "zayıf halka" ilan edenlerin, "iç-savaş” kışkırtıcılığı yapanların amaçları belli. Peki bu durumda "öncü savaş”, "Halk Savaşı" naraları atmak gerçekte kime hizmet ediyor? Hele "öncü savaşı şuraya buraya bomba savurup banka soyarak, vb. sürdürmek? Ülkücü faşistlerle aynı eylem biçimine girmek? Gerçekte emperyalistlere hizmet değil midir bu? 

*k* 

Belki tuhaf karşılanacaktır ama, Ecevit hükümetini bugün içinde bulunduğu çıkmaza iten neden de öz- de budur. Ecevit hükümeti halk kitleleri ile bütünleşme ve kitlelere daha geniş Özgürlükler sağlama yolunu değil esas olarak Sovyet sosyal-emperyalistleri ile ABD emperyalistlerine daha geniş özgürlükler sağlama yolunu tutmuştur. 

Bugün, IMF'den "koşullu" krediler ile U-2 casus uçaklarının arasında sallanılmasını herhalde milli bir siyasetin ürünü Saymak mümkün değildir. 

Öyleyse, milli birlik şiarına daha bir kuvvetle sarılmamız gerekiyor. Ül- 


kemizi ve halkımızı esenliğe çıkara- . 


cak bugün budur.. 


. MAPUSANE 
GEŞMESİ N 


Cezaevinden 


manzaralar 


Van Cezaevinden manzaraları bize mahkumlar iletti. Bütün cezaevlerin de birbirine benzer sorunlar hakkında biz artık bir şey ilave etmiyoruz. 
Binlerce defa yazdık söyledik. Bu kez ilgililerin okuması ve cezaevlerini ne biçim yönettikleri hakkında düşünmeleri için aynen sunuyoruz. 


Sanırız Adalet Bakanlığı ödenek vererek cezaevinde yemek çıkması için ve çıkan yemeğin dışarda olanların aynısı olması için açıklamalar yaptı. Yemekler doktor kontrolün- den geçecek dedi. 

Bizde çıkan yemek ise nohut, mercimek, zeytin makarnadan ibaret. 
Nohutla mercimek taşlı ve kurtlu. 
Bazıları idare yemeğini almadıkları için bilmezler, Ama bazıları yoksul ve hiç görüşçüsü: yok. Onlar çıkan yemekle yetinmek zorundalar, Bizim de yaşamaya, bizim de yemeğe hakkımız var. Bizim insan olduğumuzu Adalet Bakanlığı bilmiyor mu? 

TEMİZLİK SORUNU 

Temizlik hayati bir önem taşımaktadır. Bir insanın sağlıklı yaşama koşullarından biridir. Temizlik için ise suya ve temizlik malzemesine ihtiyaç vardır. 

Suyumuz günde bir ya da iki defa akıyor. Hiç akmadığı günler de çok. 
Hamam ve çamaşır makinası var ama onarılmadığından çalışmıyor. Hamam ısıtıcısının bir parçası 1977'de kırılmış, hâlâ tamir ettirilmemiş. 
Kendimizi çok zora sokarak ayda bir ya da iki kez hamam yapıyoruz. Şimdi artik tüp gaz bulunmadığından onu da yapamaz duruma geleceğiz kuşkusuz. 


Çamaşırlarımızı kendimiz sabunsuz yıkıyoruz. Sabun vermiyorlar. 
Temizlik olmayınca her türlü hastalık 


4. 
an Anar 


LENA 3 BAŞKANI 


Arma, 


NaN eni 


her türlü böcek ve pisliğin olacağı bir gerçektir. 
ÇALIŞMA SORUNU 

Burada hiç bir ayırım gözetmeksizin bütün tutuklu ve mahkumlar koguş koğuş götürülüp kömür işlerinde, yemekhanede çalıştırılıvor. Devamlı çalışan arkadaşlara hiç para verilmiyor. Para verilecek olursa o da mahkumlardan toplanıyor. Tabii çok az ücret verilmiş oluyor. Kilimde çalışanlar böyle, kömürde çalışanlar böyle. Çıkan kilimler mükafat olarak beylere veriliyor. 

Kışın ortasında kaloriferler onarılıyor bahanesiyle onları söküp kömür paralarını yedikleri için çalışanlar- dan tasarruf ediyorlar. 

Savcının yüzünü görmüyoruz. Dileklerimizi idareye bildiriyoruz fakat yüzyüze bir takım zorluklarla konuşuyoruz. O da hiç bir sorunu halletmiyor. 

Kantinde ihtiyaçlarımıza uygun bir şey bulamıyoruz. İdare gelen paralarımızı bir ay sonra veriyor. Bu paraları değişik yerlerde çalıştırdıkları- 


nı sanıyoruz. 
REVİR 


Tabela olarak var olan revir, revir işlevine uymuyor. Hastalar hücreye kapatılıyor, revir odaları parası olan beylere, ağalara veriliyor. 

Doktorun hasta dediklerini kışın ortasında hücreye kapatıyorlar. Arkadaşlar hastalıktan kıvranırken torpilliler revirde yan yatıyor. 

İŞKENCE 

Özelllikle yeni gelen mahkumların hemen yüzde seksenine uygulanıyor. 
Saçları kesiliyor feci şekilde dövülüyorlar. Ondan sonra hücrelere tıkılıp kışın göbeğinde susuz, yataksız bırakıyorlar. İşkence usullerinden biri falakadır." 


Bu derleme, proleter devrimci hareketin 1969-71 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık tutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılı- a 


ğa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik saflaşmalar. .. Doğu Perinçek” in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. . . 


Proleter Devrimci Aydınlık SEÇMELER |, 1969- 
70 yıllarını kapsamaktadır. . . 


Proleter Devrimci Aydınlık 


, SECMELER-I 


70 LİRA 


ARİH boyunca 

herhangi bir emperyalistin, özellikle de savaşın kaynağını oluşturan, bir empetyalistin, çeşitli ülkelerde anarşiyi kışkırtip örgütlerken, "'anarşiyi ben yaratıyorum" 
dediği görülmemiştir. 
Tam tersine bu emperyalistler o "barış, dostluk, insanlık, kardeşlik" gibi değerli temaları kullanarak, gerçek yüzlerini saklamaya çalışmışlardır. 
Bu durum, günümüz dünyasında yeni bir savaşın kaynağını oluşturan Rusya için de geçerlidir. 
Rusya, bugün gerek "'zayıf halka" ilan ettiği ülkelerde, gerekse Avrupa ülkelerinde anarşiyi bizzat örgütlemektedir. Bu şekilde: 

a— Sözkonusu ülkelerin halklarını bölerek, kendisine karşı direnecek güçleri zayıflatmayı, 

b— Bu ülke hükümetlerinin iç sorunlarla boguşup durmasını, böylece dış tehlikelere karşı uyanıklığın okörelmesini amaçlamaktadır. 

Türkiyemizi düşünelim.. MHP'nin yanısıra anarşinin diğer kaynağını oluşturan Rusya, Mardin mağaralarına roket- 


ler yığıyor. Rusya'nın peyki Bulgaristan üzerinden yurdumuza giren 


TIR'lar,taşıdıkları silahları Siverek'e boşaltıyorlar. 
Türk Demir Döküm işçisi 
Adem Toygan'ı Samandağ'da 12 yaşındaki yavruyu katleden de son tahlilde Rusya'dır. Çünkü, Türkiye'mizi "zayıf halka" ilan eden ve çeşitli yörelerimizde "savaş öğütleri" kurduğunu açıklayan TKP adlı şebeke, başka bir emperyalis- 


yal emperyalizminin beşinci koludur. Doğu Berlin'den yayın yapan 
"TKP'nin Sesi" adındaki radyo, Türkiye İşçi Köylü Partisi önderlerinin ve diğer devrimcilerin or- 


tadan kaldırılması gerektiğini, söylerken, başka bir güce değil, tamamen Rusya'ya dayanmaktadır. 

Rusya, yalnız Türkiyemizde değil, diğer ülkelerde de anarşiyi alabildiğine kışkırtmak- 


ta ve terörist Örgütleri 

desteklemektedir. 
Kuzey İrlanda'da yıllardan beri süren anarşi, 


binlerce insanın ölümü- ne yol açtı. Daha da vahim olarak, Kuzey 
İrlanda halkının kato- 


lik-Protestan diye ikiye bölünmesi sonucunu doğurdu. Bu durum, Kuzey İrlanda işçi sınıfının mı veya İngiltere'nin mi yoksa Rusya'nın mı işine yarıyor? 

Ünlü anarşist Carlos ve çetesi, 1975 yılında OPEC'in Viyana'daki toplantısını bastı. Anarşistler, 3 kişiyi öldürdüler ve petrol bakanlarını rehin aldılar. Bu eylem, Carlos'un basit bir eylemi midir, yoksa genel olarak OPEC'i, özel olarak da Arap ülkelerini bölmeye çalışan Rusya' 
nın işi midir? 24 Aralık 
1975 tarihili "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
OPEC baskınının arkasın- da Moskova'nın olduğunu açıkça yazdı. Gerçekleri ters yüz etmekle ün yapan TASS Ajansı, ise, bu haberi "bir siyasi provokasyon" olarak niteledi... 

1977 yılında Batı Almanya'da Hans Martin Schleyer adında bir iş adamı kaçırılarak öldürüldü. Batı Alman polisi, katilleri bulmak için geniş çaplı aramalara girişti. 6 Eylül 1977 günü Çekoslovakya televizyonunun yorumcusu ise, Schleyer'in eski bir Hitler taraftarı olduğunu belirtiyor ve Batı Alman 


polisinin katilleri aramasına şiddetle çatıyordu. 


Bu tutumlarıyla revizyo- 


i šil, bi z T tin deği , bizzat Rus sọ$-, dor SNR 


nistler anarşiyi destekle- 


FİKİR MEYDANI. 
ULUSLARARASI ANARŞİ VE RUSYA 


Ahmet Özdemir 


diklerini kanıtlıyorlardı. 


Rus KGB'si ve 
Küba DGI'sı 


Rus tekelci bürokrat burjuvazisinin güvenliğini korumak ve çeşitli ülkelerde casusluk yapmak, anarşi yaratmakla görevli bulunan KGB, Viyana'daki alt bölümü ile uluslararası anarşiyi yönetmekte ve koordine etmekte dir. Bu alt bölüm, KGB Şefi Andropov'dan aldığı talimat uyarınca, terör eylemlerinde yalnızca Rus olmayan elemanları kullanmaktadır. Rusya, bu şekilde anarşist yüzünü gizlemeye çalışmaktadır. 

İsviçre'de yayınlanan "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" adlı askeri derginin yazdığına göre, çeşitli ülkelerdeki terörist grupların yöneticileri Moskova, Kochowskaja ve Chirimuski'de bulunan özel okullarda öğrenim görmekte, bundan sonra da Simferopol 've Odesa" 
daki gerilla kamplarında silahlı eğitimden geçmektedir. Bu okullarda- ki kurslar, terörizm, silah kullanımı, haberleşme araçlarının kullanımı ve casusluk konularını kapsamaktadır. 

Öte yandan KGB ile 
Küba DGI (Direccion 
General de İntelligencia) 
si arasında sıkı işbirliği bulunduğu, dünya basınında sık sık yer almaktadır. DGI, 1970 başlarında Rus generali Vik- 
\ tarafından yönetiliyordu... Simo- 


* nev'der ‘sonra’ gelen yeni 


Rus Generali DGI'yi 
3albayla birlikte yönetmektedir. Bu 3 albaydan biri olan Vadim Kotçerkin, Batılı çevrelerce sabotaj uzmanı ve terörist 


eğitmeni olarak tanınmaktadır. 
1974 yılında, Latin 


Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren teröristlerin Küba'daki Guanabo ve Pinar del Rio gerilla kamplarında o yetiştirildiğine dair, basında haberler çıkmıştı. 
Çekoslovak gizli servisi de, Karlsbad şehrinde, çeşitli terörist grupları koordine etmek için özel bir merkez bulundurmaktadır. Avrupa'daki terör eylemlerini yöneten 
Karlsbad ile KGB'nin 
Viyana bölümü arasında sıkı bir işbirliği vardır. 
Çek gizli servisi, teröristlere silah ve teçhizat sağlamaktadır. Çek gizli servisinin anarşideki 
rolü esas olarak 1971 
yılında ortaya çıktı. 
1971 yılında, Amsterdam Havaalanında Çekoslovak firması Omni- 


pol'a ait bir nakliye uçağı arandı. Arama sırasında, İrlanda'daki 


IRA örgütüne gönderilmek üzere, bol miktar- da silah bulundu. Silahlar arasında 4 ton ağırlığında otomatik tüfek, el bombaları, bol cepha- ne ve roket atarlar bulunuyordu... 

IRA örgütüne “bağlı, kişilerin Rusya'daki ilgili örgütlerle ilişkisi bulunduğu Batıdaki resmi makamlarca açıklanmıştır. IRA üyeleri, sık sık Moskova'ya (o uçmakia, burada diğer terör örgütleriyle görüşmeler yapmaktadırlar. Görüşmelerde ortak eylem kararları alınmaktadır. 


Ünlü terörist 
Carlos 


Avrupa'daki terör eylemlerinin tanınmış siması  İljitseh Ramirez Sanchez (Carlos), Venezüella "Komünist" Partisi yöneticilerinden bir avukatın. oğlu olarak Cara- 


cas'ta dünyaya geldi. Babası, Carlos'u diğer 2 oğ- 


lu gibi, öğrenim için, Moskova'ya gönderdi. 
Carlos, Moskova'daki 


Patrice Lumumba Üniversitesi'nde 6 yil "eğitim" gördü. Patrice Lumumba Üniversitesi direk olarak SBKP Merkez Komitesine, bağlıdır. Çeşitli Üçüncü Dünya ülkelerin- den gelen gençler, burada mesleki eğitim yaftası altında casus veya terörist olarâk yetiştirilmektedirler. 


"Üniversite" de uzun yillar eğitim gördükten sonra, "anti Sovyetik tavırlar" nedeniyle Carlos, Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı.. Bu metod, KGB'nin casusları ve teröristleri (o çeşitli ülkelere sızdırmada kullandığı önemli bir metoddur, 

Carlos önce Londra" 
ya yerleşti. Bir yandan 
IRA ile ilişki kurdu. Öte yandan Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki terör eylemlerinde rol oynamaya başladı. Carlos'un tamamen veya kısmen katıldığı eylemlerinden bazıları şunlardır: 

1973 yılında Londra" 
da iş adamı Joseph Sieff' 
i öldürmek, 1975 Mart ayında Lyon'da bir Yugoslavya Konsolosluk görevlisini öldürmeye teşebbüs, yine aynı yıl Paris'te 2 Fransiz polisini ve bir Lübnanlı'yı öldür- 


mek, 1974 yılı Eylül ayında Den Haag'daki 
Fransız elçiliğinin . Ja. 


pon Kızıl Ordu mensuplarınca basılması ve 1975 
Aralık ayında Viyana" 
daki OPEC toplantısını basarak 3 kişiyi öldürmek... Bunlar, Carlos'un eylemlerinin basına en fazla yansıyanlarıdır. 
Carlos'un 1975 yılında Paris'te 3 kişiyi öldürmesinden sonar DGI ile bağı ortaya çıktı. Carlos" un çetesine bağlı Venezüella'lı Tıp öğrencisi Luis Gonzales Dugue, polisteki sorgusu sırasında Carlosla Kübalı 3 diplomat" arasındaki ilişkiyi açıkladı. Bunun üzerine Fransız hükümeti, bu 
3 sahte diplomatı sınır 
dışı etti. Bunlar, Küba Büyükelçiliği 2. sekreteri, Ernesto Herrara Reyes, Kültür Ataşesi Raul Sainz Rodriguez ve Büyükelçilik Kültür İşleri Danışmanı Pedro Zamora Larra idi. Paris'teki olayla ilgili olarak Londra'da Maria de Romero takma adlı Nydia Tobon tutuklandı. Tobon, Carlos'la, Küba'nın Londra 


Büyükelçiliği 2. Sekreteri Dalman arasında ilişkiyi sağlıyordu. Tobon, Kolombiya o revizyonist partisi Sekretarya üyesi idi. Eşi ise, partinin üst düzeydeki bir yöneticisi idi. Yapılan araştırmaların sonunda Tobon'un birçok defa Londra' 
dan Moskova'ya gittiği ve Moskova'da kaldığı açıga çıktı. 

Olaydan sonra Fransız polisi Carlos'un kaldığı çeşitli evlerde arama yaptı. Arama sonucu bir liste ele geçirildi. Bu liste Carlos'un kara listesi olup, içinde 500 civarında isim bulunuyordu. 
İsimlerden bazıları: İngiltere Enerji Bakanı Anthony Wedgwood Benm, 
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Yamani, Mısır 
Devlet Başkanı Sedat'ın eşi, İngiliz Yazar Osbor- ne ve eşi Jill Benett, Londra Operası eski yöneticisi Covent Gar- den... Listede, Süveyş Kanalının bir gemi batırılarak kapatılması planı da vardı. Batılı çevrelerin dikkatini çeken nokta, 
Orta Doğu'dan seçilen kişilerin yalnız o Mısır ve Suudi Arabistan'dan olması idi. Bilindiği gibi bu iki Orta Doğu ülkesi Rusya'ya karşı bağımsızlıklarını korumaya özen gösteriyorlar. 

Paris olayından sonra Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu olayın terörizmin "bazı devletler" tarafından açıkça desteklendiğini gösterdiğini belirtti. 

Rusya'nın anarşist yüzü 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde terör eylemlerinin artmasına paralel olarak, terörizme muhalefet de artmaktadır. Bu muhalefet bazı ülkelerde güçlü, bazı ülkelerde ise zayıftır. Dikkati çekön nokta, Rus sosyal-emperyalizmi- ne karşı uyanık olan ülkelerin terörizm konusunda da başarılı önlemler alabilmesidir. Anarşiyi yalnızca bir iç olgu gibi gören, Rusya'nın rolünü görmeyen ülkelerde ise, anarşi rahatça at oynatabilmektedir. Bu ülkelerde, tek tek anarşistlerin yakalanması bir çözüm gibi görülmektedir. 
Ancak, anarşiyi besleyen maddi temel ortadan kaldırılamadığından, Rusya yeni yeni elemanlar ve gruplar yetiştirip piyasa- ya sürmekte güçlük çekmemektedir. Ne yazık ki, ülkemiz Türkiyede bu 


Doğu 


Perincek 


Türkiye 
Devriminin 


Yolu 


son kategoriye giriyor. 

Rusya'nın anal Şiyi kışkırtıp o örgütlemesine göz yumulmasının bir nedeni, bu emperyaliste boyun eğilmesidir. Mardin'de 447 Rus roketinin bulunmasına rağmen, ne hükümetten ne de meclisten çıt çıkmayışı bu boyun eğişin bir işareti degil midir? Moskova Radyosunun, TKP'nin Sesi Radyosunun, Bizim Radyo'nun anarşiyi körükleyici ve iç savaş kışkırtıcısı yayınlarına tavır alınmaması niçin? Yurt dışından her yıl otomobil ve otobüslerle Türkiye'ye izne gelen işçiler, örnegin Filibe'den yüklenen silah ve mermilerin Kapıkule gümrüğünden serbestçe girdiğini görmek- te ve yaşamaktadır. Bu durumun önlenmeyişi niçin? Türkiye'deki anarşist olaylarda büyük ölçüde kullanılan Klaşinkof ve Çekoslovak silahların girişinin önlenmeyişi niçin? 

Kanımızca, Rusya'nın anarşideki rolüne ses çıkartılmayışının diğer bir nedeni de, Rusya'nın gerçek yüzünün değil, maskesinin görülmesidir. Gerçek yüz, anarşisttir. Maske ise, "barış yumuşama, dostluk, kardeşlik, gül sevgisi, çocuk sevgisi"'dir. 
TKP'nin yurdumuzda kurduğu örgütler bu yön- de bol propaganda yapmaktadır. Bunların arasında Barış Derneği, 


İGD, İKD'yi ve çeşitli” 


sendika ve meslek örgütlerini sayabiliriz. Bu propaganda belli ölçüde etkili olmakta ve iyi niyetli birçok kişi ve çevreyi kndırabilmektedir. Ancak, mücadele içinde revizyonizmin anarşist yüzünü gören çevrelerde, bu propaganda pek etkili olamamaktadır. 
Örneğin, İGD veya İKD' lilerin artık Alibeyköy" 
de "gül sevgisi"'nden bahsetmesi çok zordur. Alibeyköy halkı, "gül sevgisi" palavralarının altında karanlık ve kanlı tuzakların yattığını artık çok 


iyi bilmektedir. 
Hükümetten, kamu kuruluşlarına, sendika- 


lardan meslek örgütleri- ne kadar her kuruluşun anarşiye ve kaynaklarına karşı çıkması tavır alması ve harekete geçmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Yoksa, anarşik olaylarda kaybettiklerimizin cenaze törenlerine telgraflar çekmek, demeçler vermek anlamsızlığın da ötesinde, hem ölenlerin anısına, hem de geride bıraktıkları ana, baba eş çocuklar ve yakınlarına saygısızlık olacaktır. Çilekeş halkımız ise, anarşinin kaynaklarıyla mücadele etmeyenleri affetmeyecektir. 


Dünya ve Türkiye'deki durum, Türkiye'de temel çelişme, baş çelişme baş düşman ve merkezi görev 


konularının yer aldığı bu kitabın temel yazısı AYDINLIK Dergisinin 64. 
sayısında "YOLDAŞ Dergisinin Eleştirisi-1" adı altında 


vayınlanmıştı. 


müze, 


(Aydınlık 


lütfü oflaz 


Uuuuuu..... 


"Hey arkadaşlar bu sesler ne?" 
"Bilmiyor musun abi, bugün Ankara da MHP 


Kurultayı var..." 


"Varsa var.. .N'olmuş yani?" 


"Hiç N'olmuş olur 


mu abi? Bilumum yav- 


rukurtlar Ankara'ya toplanmışlar..." 
"Yalnız yavrukurtlar mı?" 
“Yok, hayır.. Aralarında kocamış kurtlar 


davar..." 
"Kimler onlar?" 


“Ne ararsan bulursun abi.. Kimler yok ki?" 


"Mesela?" 


“Uluslararası kumpanyaların yurdumuzdaki temsilcileri, işbirlikçi işadamlarını mı ararsın?" 


"Başka?" 


"Yoksa binlerce dönüm toprağın sahibi, toprak ağalarını mı ararsın?" 


"Başka?" 
"Aşiret reislerini mi "Başka?" 
“CIA yazarlarını mı 
“Başka?” 


ararsın?" 


ararsan?" 


“AP içindeki MHP'li truva atlarını mı arar- 


sn?" 
"Başka?" 


"Daha ne olsun abi?” 
“İyi ama bu saydıklarının çoğu AP'li değiller 


miydi?" 

"O eskidendi abi. . 
MHP'li... Bir kısmı MHP'li..." 

"Niye ki?" 


.Şimdi onların bir kısmı 


da hem AP'li, hem 


"Niyesi var mı abi? Bu sınıfların çıkarlarını 


MHP koruyor en iyi... 


"AP'nin suyu mu çıkmış ki?" 
"Suyu çıkmamış ama AP'nin gençliği yok 


ki?" 


"Nasıl gençliği yok?" 


“Anlamadın galiba 


abi? Organizeli militan 


gençliği yok demek istedimdi..." 


"Yani?" 


"Yanisi şu abi... AP'li bir genç gidip, işçi sınıfının grevlerini kırabilir mi?" 


"Kıramaz..." 


"Gidip, yurtsever savcıları kurşunlayabilir 


mi?" 
“"Kurşunlayamaz. ... 


"Gidip, demokrat bilim adamlarını katlede- 


bilir mi?" 
"Katledemez..." 


"Gidip, ülkede ki devrimci hareketi sindir- 


mek için elde bomba, bilir mi?” 
"Geçemez..." 


belde silah eyleme geçe- 


"Gidip, Maraş katliamını tertipleyebilir mi?" 


“Tertipleyemez..." 


"Şimdi ben sana sorayım. Niye tertipleye- 


mez?" 


"Çünkü buna gücü yetmez..." 


"Başka?" 


“Komando kamplarında özel eğitim görüp, yetişmediği için militanlığı kafi gelmez..." 
“Eeee... Gördün mü ya bak. . . İşte işbirlikçi işadamları, toprak ağaları bunun için tutuyor MHP'yi. . Bunun için besliyor ülkücüleri.. An- 


ladın mi şimdi?” 


“Ben anladım ama; çoğu yoksul kökenden gelen ülkücüler, kendi sınıflarına ihanet ettiklerini acaba anlayacaklar miki?" 

“Kimbilir abi,belki? Günün birinde belki?" 


SOLDAN SAĞA: 1) Tanınmış öykü ve roman yazarlarımızdan biri, 2) Büyük, iriye yakın- Öncesizlik, 3) Bitle geçen, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, tifüs. 4) Kimyada Osmiyum'un simgesi- Çiğneme organımız- Avuç içi 
5) En yüksek zeka düzeyinde olan, dahi- Tersi 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


gü 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tarif. 6) Kutsal bir konu ya da bir kişi üzerine yapılmış 


müzik aleti. 7) Taşıtların 


yol aydınlatma araçları- Za- 


Tara uğrama tehlikesi, riziko- Tersi hatıra. 8) Onaltı taşla oynanan bir kafa oyunu- Yankı (eski dil). 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1 


) Felsefe ile uğraşan, felsefe 


üzerine özgün düşünce ve yazıları olan kişi, 2) Tersi turfanda sebze bahçesi, ser- Tersi 'geniş' karşıtı. 3) Çok dar ve uzun bir yarış kayığı- Kapla birlikte yapılan tartılarda kabı ağırlığı. 4) Tersi tere satamıyacağımız kişi. 5) Tersi bir çoğul eki- Çok kişiyle oynanan bir geleneksel halk oyunu türü. 6) Yönetimle ilgili. 7) Tersi iyi bir duruma kavuşturma- Bir kamu kuruluşunun simgesi. 8) Tersi evleri birbirine yakın olanlar. 9) Kötü, zararlı. 10) Belli bir dalda usta, hilirkişi olmak, mütchassıslık, 11) Osmanlılarda Müslüman olmayan azınlığa denirdi. Tersi ayı evi. 12) Türk parasının sim- 


gesi- Bir okyanus. 


Doğu Perinçek önsözünde 

“BUGÜNE KADAR OKUNMASINI 
VE ELEŞTİRİLMESİNİ EN ÇOK İSTEDİĞİM YAZILAR BU KİTAPTA YER ALMAKTADIR" diyor. 
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arşılarken 


ÇİN'DE ANNE-BABAYA SAYGI GÖSTERİLMESİNİN GEREĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR 
PEKİN 


Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de yayınlanan “Pekin Günlüğü" gazetesi, Çin'de, çocukların anne ve babalarına gereğince saygı göstermeleri ve yaşlılıklarında anne ve babalarına bakma yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda bir yazı yayınlandı. THA'nın bildir diğine göre, gazetenin yazısında şöyle denmektedir: 

"Bugünkü toplumumuzda çocukların çoğu anne ve babalarına bakmak istememekte, hatta bazıları unne ve babalarına çok kölü davranmaktadır. Sosyalist bir toplumda yaşlılar sadece devletin değil, aynı zamanda çocuklarının da bakımı altında olmalı, onlardan gereken sevgi ve saygıyı görmelidirler. " 

Yazı, çocuklar ile anne-baba ilişkilerindeki bu tersliği 1976 yılında devrilen Dörtlü Çele' nin zararlı etkilerine bağlamaktadır. 


"Pekin 
Günlüğü"'ndeki yazıda ayrıca, çocukların anne ve babaya aşırı saygı, halta anne ve babanın suçunu örtbas edecek kadar bağlılığı öngören eski Konfüçyüs felsefesinin de yanlış olduğu, aile ilişkilerindeki çocukların da bağımsız ve kişiliğe sahip bir birey olarak kabul edilmeleri gerektiği savunulmaktadır. 

Çin'de yaşlılara saygı gösterilmesi konusun- daki tartışma, 80 yaşındaki bir annenin mart 'ayında "Çin Gençliği" gazetesine yazdığı bir mektupla başlamıştı. Bir, halk komününden yazan yaşlı anne, kendisine bakmadıkları için altı yetişkin oğlundan şikayet ediyordu. Yaşlı kadının oğullarının, "bu ailemizi ilgilendiren bir meseledir" diyerek komün yöneticilerinin eleş- 
| tirilerini kabul etmediğini belirtmesi üzerine, 
| 


gazeteye, yaşlı anneyi destekleyen 300'e yakın mektup geldi. Kamuoyunun bu baskısı karşısın- 


| da kadının oğulları tutumlarını sarman 


Avusturalya Dışişleri Bakanı "Çinhindi’ nde istikrar, ancak yabancı müdahalesi olmadan sağlanır” 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 


Çin'i ziyaret eden Avustraly: Sinhua ajansına verdiği demeçte, da istikrar ancak yabancı ülkelerin müdahalesi olma dan sağlanabilir" dedi. 


Demokratik Kamboçya sorununa da değinen Dış- 


şleri Bakanı açıklamasında şunları belirtti 


"Güneydoğu Asya'da güvenlik ve istikrar, ancak yabancı ülkelerin müdahalesi, özellikle de askeri müdahalesi olmadan çeşitli ülkelerin toprak bütünlükleini ve milli bağımsızlıklarını koruma hakkı tanıdığı akdirde gerçekleştirilebilir. Bu açıdan Kamboçya so- 


'unu en acil sorundur. 


Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinde günden güne ar- an bir yük haline gelen Çinhindi sorununa uluslarara- 


1 önlemlerle çözüm bulunmalıdır. ." 


Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda yabancı bir üsleri kullanmasından 


ilkenin Vietnam'daki askeri ruşku duyduğunu da sözlerine ekledi. 


DEMOKRATİK CEPHE 
KONGRESİNDE 


Arnavutluk Vietnam'ı desteklediğini yeniden doğruladı 


TİRAN 
Anadolu Ajansının iildirdiğine göre, Arna- 


arasında 
SALT 2 Anlaşmasını 


utluk Demokratik Cep- lahlanma yarışında iki esi 5, Kongresi çalışma: süper devletin eşitliğini arına başladı, belgelendiren bir anlaş- 

Kongre, Arnavutluk ™ê olduğunu söyledi. 
»mek Partisi Birinci Sek- AEP Sekreteri, rapo eteri Enver Hoca'nın runda Çin'e yaptıkları ir konuşmasıyla açıldı. e saldırıları sürdürdü, Çin' alışma raporunu Parti in Vietnam konusunda ekreterlerinden Ramiz takındığı tutumu şidia sundu, Ramiz Alia detle eleştirdi. Alia. Çin aporunda, Balkan ve hükümetinin "Vietnam' idriyatik Bölgesindeki ın cezalandırılmasını" islkelerle iyi komşuluk teyen açıklamalarını, up- 


işkileri kurmak istedikrini ifade etti. Alia, ülesinin dış siyaset konuandaki görüşlerini açık- di, 


Dışişleri Bakan, 
Güneydoğu Asya' 


larken, Rusya ile ABD imzalanacak 


kı Moskova'nın propaganda araçları gibi, "faşist ifadeler" olarak nitelendir- 


HABER MERKEZİ 
Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haber- de Çin'in U-2 uçaklarının ülkesi üzerinden uçmasına izin vereceği yolundaki bir haber üzerine, bilgisine başvurduğumuz Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, bu tür haberlerin kesinlikle doğru olmadığını bildirdiler, 

Yetkililer "Bu kesinlikle doğru değildir. Çin U-2'lerin uçuşuna izin vermeyecektir. Biz böyle tesisler kurulmasına karşıyız" dediler. 

Ancak Cumhuriyet gazetesinin bu haberine sarılan Moskova'nın borazanı "Bizim Radyo" bu habere dayanarak, iftira kampanyasını siirdürüyor. 
"Bizim Radyo'nun 6 Haziran tarihli yayınında şöyle denildi: 

“Basın, Pekin kliğinin Washington'a U-2'lerin 
Türk havalarında casus uçuşlarına evet dediğini, hatta Çin'de bir Amerikan askersel üssünün kurulacağını yazmıştır. 
Bunlar, Maoculuğun, empery: nle giderek daha da bütünleştiğinin somut kanıtlarıdır. 

“Hiç kuşku yok ki, 
Pekin yönetiminin bu tutumu, onun değişik ülkeler ve Türkiye içindeki beşinci kolu durumundaki örgütlerce aynen uygulanıyor. Bunlar emperyalizmle , faşist güçlerle işbirliğini sıklaştırıyorlar." 


Tayland Başbakanı 


Kiriangsak 


-“Devletlerarasındaki 


uyuşmazlıkların 

barışçı yoldan 

çözülmesinden yanayız” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Tayland Başbakanı 
General Kiriangsak, Tayland Parlamentosunda yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili yaptığı konuşmasında, yeni Tayland'ın bağımsız bir dış siyaset izleyeceğini açıkladı. 

Başbakan  Kiriangsak konuşmasında şunları söyledi: 

"Yeni o hükümetimiz, başka ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı, eşitlik, karşılıklı saldırmazlık ve başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesini savunmaktadır. 

“Hükümetimiz, bütün ülkelerin barış içinde bir- arada yaşamasından, devletler arasındaki uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözülmesinden yanadır, 

"Hükümet, ASEAN ülkeleri arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için çaba harcayacak ve Güneydoğu Asya bölgesi- nin barışçı özgür ve tarafsız bir bölge haline getirilmesine yararlı olan bütün çabaları destekleyecektir." 


Karamanlis ekim ayında 


de 
Sovyetler Birliği'ne a, A23.inimin'ez esime oncesinde Sovyet ve Dogu 


gidecek 


ATİNA (AA) 
Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis'in Ekim ayı başında Sovyetler Birliği'ne resmi bir ziyaret yapacağı büidirildi. 
Yunan kaynakları, bu konudaki çağrının, birkaç ay önce Karamanlis" 
e iletildiğini ve kabul edildiğini belirttiler, Ziyaret gerçekleştiği takdirde, bu, bir Yunan Başbakanının Sovyetler Birliği'ne yaptığı ilk ziyarel olacak, 


ÇİN VİETNAM'A 
NOTA VERDİ 


© Vietnam, baltalama faaliyetleri için bir tarihçiyi, 
Çin büyükelçiliğine göndermişti 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Çin'in Vietnam Büyükelçiliği 7 Haziran günü Vietnam Dışişleri Bakanlığına bir nota verdi. 


Büyükelçilik, Vietnam makamlarının 5 Haziran günü Hun Men Çan adlı birisini kanunsuzca Büyükelçiliğine göndererek, bu kişiyi baltalama faaliyetlerin- de bulunmaya teşvik ettiklerini açıkladı. 


Notada Çin Büyükelçiliğine giren ajanın Vietnam Tarih Enstitüsünün bir kadrosu olan Men Çan'ın ajan olduğu ve suçüstü yakalandığı açıklandı. 


e Moskova'nın borazanı "Bizim Radyo”, 
Türkiye'deki bazı gazetelerin yayınına dayanarak, 

Çin'in U-2'lere izin vereceğini iddia ediyor 


Bu tutumu şiddetle protesto eden Çin Büyükelçiliği, bunun elçiliğin güvenliğini tehdit etmek için önceden düzenlenen bir komplo olduğu da belirtiliyor. 


Notada Vietnam makamları- nın bir daha bu tür olaylar çıkarmaması ve böylece Çin Büyükelçiliğinin güvenliğinin baltalanmaması isteniyor. 


TA 


yi 


“EL HAVADİS” DERGİSİ: 


"FKÖ ile 


Sovyetler 
Birliği arasın 


daki 


ilişki bozuluyor” 


© Sovyet özel temsilcisi ile görüşen Arafat, SALT anlaşması nedeniyle Moskova'nın 
ABD'ye ödünler vermesinden kaygılandığını belirtti 


© ABD İsrail'in ateş-kes anlaşmasını çiğnediğini belirtti 


A 


Hazırlayanlar:Bah 


Seçimler Fransa'nın siyasi haya- FRANSIZ DEMOKRASİSİ tında önemli bir yer tutuyor. Basın- İÇİN BİRLİK PARTİSİNİN Radyo ve Televizyon olaya oldukça ÖNERİLERİ 


geniş bir yer ayırıyor. Açık oturumlarda biraraya gelen 4 büyük partinin liderleri, temsil ettikleri grupların çıkarlarını kıyasıya savunuyorlar. Siyasi partiler büyük toplantılar düzenliyor ve görüşlerini en geniş :şekilde kamuoyuna duyuruyorlar. 


* Başbakan Raymond Barre'in politikasını destekliyor. 

* Avrupa Birliğini "25 yıldır ilerlenen, dönülmez bir yol" olarak görüyor. 

* Avrupa Birliği “ oluyla Fransa ekonomisinin Avrupa'da ve Avrupa dışında güçleneceğini ileri sürüyor. 

* Avrupa'nın barışta önemli bir rol oynadığını, giderek ABD ve Rusya etkisinin zayıfladığını söylüyor. 

* Avrupa Birliğinin diğer Avrupa ülkelerinin katılmasıyla genişletilmesini istiyor. 

* Avrupa Parlamentosunda, tam oy ile çoğunluk sistemi yerine basit çoğunluk sistemini savunuyor. 

* AET'yi savunuyor. AET sayesinde üye ülkeler hayat şartlarının iki katı iyileşeceğini umuyor. 

* Haftalık çalışma süresinin, 35 
saate indirilmesini olumlu görüyor. 

Öte yandan Rusya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesini isteyen ve son olarak Moskova'da Brejnevle yeni anlaşmalar imzalayan Giscard ve UDF, Rusya'nın savaş tehlikesine karşı teslimiyetçi bir tavır alıyor. 


SOSYALİST PARTİNİN 
ÖNERİLERİ 


* Diğer sosyal demokrat partilerle birliği savunuyor. 


Bugün Fransa'nın siyasi hayatında büyük etkinliğe sahip dört büyük parti var. Avrupa Birliği seçimlerindeki görüşleri şu noktalarda toplanıyor: 


CUMHURİYET İÇİN BİRLİK PARTİSİNİN ÖNERİLERİ 


* Avrupa Parlamentosunda üye devletlerin kararları oybirliği ile almasını savunuyor, Basit çoğunluk sistemine karşı çıkıyor. 


* Avrupa'nın birliğini savunurken, Fransa'nın Avrupa'daki otoritesini kaybetmemesini istiyor. 


* Avrupa Birliğinin mevcut dokuz ülke dışına taşarak genişletilmesine karşı çıkıyor. 


* Avrupa Federal sistemine karşı çıkıyor Özellikle ABD yatırımlarının yoğunlaştığını ileri sürerek, Federal sistemin ABD'nin Avrupa'daki ekonomik gücünü artıracağını söylüyor. 


* Giscard'ın Avrupa politikasına 


$ ' p x * ABD'nin ekonomik etkisine karşı çıkıyor. Giscard'ın Fransa yı ' i gici Avrupa Birliği içinde eriterek, tek- YI da imi be a 


nolojide ve ekonomide gerileteceğini ileri sürüyor. 


Öte yandan bu parti Federal Almanya'yı hedef alıyor. Batı Almanya" daki Amerikan sermayesini göstererek, Avrupa'da tehlikenin ABD'den geldiğini ileri sürüyor. Fransız revizyonist partisiyle en ufak bir uzlaşma yapılmasına şiddetle karşı çıkmasına rağmen, Moskova'ya karşı aynı tepkiyi göstermiyor. 


* Avrupa Birliğinin genişletilmesine açık tavır alamıyor. 

* Haftalık 35 saatlik çalışma süresini savunuyor. 

* Avrupa ülkelerinde ortak çalışma şartlarının yaratılmasını istiyor. 

* "Sosyalist Avrupa" sloganını atıyor, bağımsız ve sosyal demokrat bir Avrupa yı savunuyor. 

* Avrupa Parlamentosunda Darla- 


Moskova Batı Berlinli 


RUPA BİRLİĞİNE DOĞRU AVRUPA PARLAMENTOSU SECİMLERİ 


Fransa, Avrupa Birliği için çalışan ülke 


©"Komünist” Partisi, Fransa'nın Rusya ile sıkı ilişkiler geliştirmesini istiyor ve ülkede teslimiyeti körüklüyor © Jacques Chirac Moskova'ya karşı çıkmıyor ve anti-komünist çizgiyi sürdürüyor 


menterlerin yetkilerinin artırılmasını öneriyor. 

* Giscard'ın politikasının Avrupa' yı kötüye götürdüğünü bulirtiyor. 
Sosyalist partinin bu durumu düzelteceğini duyuruyor. 

Sosyalist parti, Avrupa'nın bloklar dışında (Amerika ve Rusya kastedilerek) kalmasını savunuyor, Ekonomik krizin kaynağının Avrupa dışından ABD ve Sovyetlerden geldiğini kaydediyor. 

Öte yandan bu parti ile PCE (İspanya “Komünist” Partisi) nin Avrupa üzerinde benzer bir programa sahip oldukları görülüyor. 

Bu arada, bu partinin Rus partisiyle yılda en az bir kez partilerarası görüşmeler yaptığını da belirtmek yerinde olur. 

FRANSIZ "KOMÜNİST" PARTİSİNİN ÖNERİLERİ 

* Sovyetlerin Avrupa üzerinde emelleri olmadığı iddiasını yayıyor. 

* İki yıldan beri, Fransa'nın milli 


ilan ediyor.) 


savunuyor. 


yor. 


bağımsızlığını .savunuyor görünüyor. MARKSİST—LENİNİST * Avrupa'nın giderek Almanya KOMÜNİST PARTİSİNİN nın ekonomik, siyasi tekeline girece- ÖNERİLERİ 


ğini ileri sürüyor. 

* Avrupa Birliği yüzünden Fransa'nın durumunun kötüleşeceğini iddia ediyor. 

* Alman ordusunun 500 bin kişilik güçlü bir ordu olduğunu, Fransa için tehlike teşkil ettiğini ileri sürüyor. 

* Herşeye rağmen Avrupa Birliğinde kalınmalıdır görünümünü sürdürüyor. 

* Sosyalist Parti ile bu parti ara- } sında imzalanan ortak programa de- İki vam etmek istediğini, buna Sosyalist Partinin karşı olduğu havasını yaratmak istiyor. Gerçekte ortak programla Sosyalist Partinin güç topladığını gören "Komünist" Partisi, kamuoyunu yanıltıcı bir tutum alıyor. 

* Avrupa Parlamentosunda basit çoğunluk sistemini reddediyor. Oy- 


çıkarlarını 


rının 


birliğini 


birliği ile Kararların alınması sistemi- nin devamını savunuyor. (Öte yandan İtalya'da Berlinguer'in de basit çogunluk sisteminden yana, olduğunu 


* Parti Avrupa Birliğinin genişletilmesine karşı, özellikle İspanya'nın birliğe katılmasına itiraz ediyor. İspanya "Komünist" Partisi ise İspanya'nın Avrupa Birliğine katılmasını 


Bu parti siyasetleriyle Rus sosyalemperyalizminin Fransa'da baş teslimiyetçisi rolünü oynuyor. Hem hedef şaşırtarak Almanya'yı düşman ilan ediyor, hem de iki süper devlete karşı kurulacak bir Avrupa Birliğini baltalıyor. Fransa'nın silahsızlanmasını savunarak Rusya'nın Batıya yapacağı bir saldırı karşısında, Batının savunmasında boşluklar yaratmak isti- 


Seçimlere katılan diğer azınlık gruplar ekolojistler, Troçkistler, vb. 
bir güç teşkil etmiyorlar. 


Fransız solunun ve devrimci grupların Avrupa Birliğini değerlendirişleri oldukça değişik. 

Bunlardan PCML (Marksist-Leninist Komünist Partisi) Merkez Komitesi yayınladığı bildiride, mevcut partilerin tümünün tekelci burjuvazinin savunduğunu, nist” partinin, ise Rusya'nın çıkarla- baş savunucusu sonuç olarak Fransa'da hakim sinilların partilerinin direnme değil, teslimiyet içinde bulunduğunu belirtiyor. 
süper devlet arasındaki hakimiyet mücadelesi ve savaş tehlikesine karşı dikkati çekerek Avrupa halklarının savunduğunu 
Fransa'daki mevcut parliler içinde bir ayrım gözelmiyor. 


YARIN: DANİMARKA 


BEYRUT 

FKö ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin iyice bozulduğu bildiriliyor. 

Beyrut'ta yayınlanan 
“El Havadis" dergisinde, Ferit El Hatip imzasıyla çıkan bir yazıda, FKö' 
nün, SALT Anlaşmasını gerçekleştirmek için Sovyetler Birliği'nin Orta Doğuda ABD'ye bazı ödünler vermesinden kay- 


“Komü- 


olduğunu, 


belirtiyor, 


TZDK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


İNŞAAT İLANI 


Milletvekillerinin Avrupa Parlamentosuna katılmalarına 


karşı çıkıyor 


HERKESE 
YÜKSEK 
ÖĞRENİM 


İŞİN VERİ İŞİN ADI: KEŞİF BED İNEBOLU 2'li tip gübre 1774918450 Vb. 
Deposu 


l- Yukarıda cinsi, yeri, keşif bedeli ve gecici teminatı yazılı inşaat kapalı e çıkarılmıştır. 


zarf usulü ile 1979 birim Fiatlarından iha 


FRANKFURT (ÖZEL) 
Avrupa Parlamentosu seçimler) öncesinde Sovyet ve Doğu 


panya Iyice yoğunlaştı. 

Berlinli milletvetillerinin Avrupa parlamentosuna katilmalarının “Berlin Statüsüne" aykırı olduğunu önü süren Moskoya radyosu, Batılı Ülkelerin gösterdikleri "aldırmazlık" konusunda tehditierd€ bulundu ve bu ülkelerin “aldırmazlığın getireceği sonuçlardan" ve Moskova'nın "almak zorunda kalacağı tedbirlerden" şorumlu tutulacağını belirtti. 

Moskova radyosunun tüm Doğu Berlin gazetelerinde de Yayınlanan tehdidinde aynen şöyle deniyor: 

“Sovyetler Birliği, Batılı güçleri Berlin şehrinin haksız olarak Batıya katılması için girişilen eylemler yüzünden Uyardı. Fakat ne Washington, ne de Londra, Paris ve Bonn" da bu uyarılara kulak verilmedi. Dört büyükler anlaşmasına katılan ülkelerden biri olarak Sovyetler Birliği, anlaşma hükümlerinin çiğnenmesine göz yummayacaktir. Sovyetler Birliği çıkarlarının korunması ve anlaşmanın normal işlemesinin sağlanması Için tedbir almak zorunda kalacaktır." 

Bilindiği gibi Avrupa Parlamentosunda yer alacak8l Alman milletvekilinin 3'ü diğer eyaletlerde olduğunun aksine halk tarafından seçilerek değil Berlin Parlamentosu tarafından atanacakBatılıların seçim konusunda tavizkar tutumuna rağmen Sovyet ve Doğu Alman yetkilileri "Anlaşmanın çiğnendiğini" tekrarlayıp duruyorlar. 


Fiatı: 75 TL 
Ödemeli isteme adresi: 


Not: Tek odemeliler için pu 


Araştırma bürosu tarafından hazırlanmıştır 


Esat Cad. 57/9 Küçükesat/ ANKARA 


rülebilir. 


15.6.1979 larihine alacaklardır 


6- folayla 


l gönderilmesi rica Olunur. 


3- İhaleye iştirak etmek isteyenler, 


2- İnşaatla ilgili proje ve keşif özetleri Kastamonu Bölge Müdürlüğünde gö- 


1- İştirak belgesi verilen istekliler 18.5.1979 günü saat 14.00'e kadar şartnameye uygun olarak hazırlanan kapalı zarf içinde te gecici (eminalıda yalırmış olacaklardır. 


d İhale 18.6.1979 günü saat 15.00'de Bölgemizde yapılacaktır. 
muracaallar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 


7 Nururumuz 2190 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak- 
ta serbestti 


ZİRAİ DONATIM KURUMU KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 


işlirak belgesi icin gerekli belgelerle kadar Bölgemize müracaal edecekler ve işlirak belgesi 


gılandığını, bu nedenle de FKö'ile Sovyetlerin a- - rasının açıldığı belirtiliyor. 

Yazıya göre FKÖ, sadece SALT konusunda değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin İsrail'e Sovyet Yahudilerini göndererek bu ülkeye güç katmasını da eleştirmektedir. 


Hatırlanacağı üzere . 
Moskova, son zamanlarda yaklaşık 12 bin Yahudi- nin ülkeden çıkmasına izin vermiş, bu Yahudilerin büyük bir kısmı da İsrail'e yerleşmişti. 

FKÖ ile Moskova arasında silah konusunda da anlaşmazlık çıktığını belirten "El Havadis" yazarı, buna örnek olarak, Arafat ile, bir süre önce bölgeye giden Sovyet ozel temsilcisi Oleg Grunyevski arasında geçen bir konuşmaya yer veriyor. 


Türk Haberler Ajansının bildirdiğine göre Arafat bu görüşmesi srasında Grunyevski'den, Lübnan'daki Filistin mevzilerinin korunması için karadan-havaya Sam füzeleri (o istemiş, ancak Grunyevski FKö'nün bu füzeleri herhangi bir Arap ülkesinden temin edebileceğini söylemiştir. Bunun üzerine Arafat, "Biz herhangi bir Arap ülkesinden değil” sizdefi almak istiyoruz. Belki 
SALT Anlaşması, görüşmelerinde, ABD'nin karşısına Filistin konusunda susmanızı, bu şekilde tazmin edebilirsiniz" cevabını vermiştir. 

"El Havadis"teki yazıya göre Arafat'la görüşmesinde özel temsilci Oleg Grunyevski, aynı zamanda, Sovyetler Birliği'nden İsrail'e giderek artan Yahudi göçünü de savunmuş ve bunun "insani amaçlar" taşıdığını iddia etmiştir. 


ARAFAT-KADDAFİ 
GÖRÜŞMESİ 


FKÖ Lideri Yaser» Arafat Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini, bütün konular- da benzer görüşlere sahip olduğunu söyledi 

Libya'yı ziyareti sırasında radyoda bir konuşma yapan Arafat, Kaddafi ile İsrail'in Filistin mev. 
zilerine saldırısı, Arap böl gesindeki bugünkü durum; Mısır, İsrail Barış Anlaşması konularını ele aldıklarını belirtti. 

ABD İSRAİL'İ 
SUÇLADI 


ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Lübnan'da 
BM gözetimi altında sağlanan ateş-kes anlaşması- nın bozulmasından İsrail ve Falanjistleri sorumlu tuttu. Bakanlık sözcüsü 
Tom Reston ayrıca, İsrail uçaklarının Güney Lübnan'da bazı bölgelere saldırdıklarını o ve başkent Beyrut üzerinden uçtuklarını belirtti. 
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EÇİCİ TEMİNATI: 
3.36740.TL. 


klif mektubu ile birlikte 


TÜRKİYE 


(Basın: 16034—571) 
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4 


i 


15 


Sendika binasının dışında pusu kurmuşlardı... 


KOCAELİ PETKİM-iŞ ESKİ 
ŞUBE BAŞKANI İGD'LİLERİN SALDIRISINA UĞRADI 


© Hastaneye kaldırılan Hilmi Ülker bir süre önce Petkim-iş Genel Kurulunda TKP” yle uzlaşmaya karşı çıkmış ve daha sonra sendika içi muhalefete geçmişti 


KOCAELİ (ÖZEL) 


Petkim-İş Kocaeli eski 
Şube Başkanı ve eski 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Ülker, 7 Mayıs günü sendika şubesin- den ayrıldıktan hemen sonra İGD'lilerin saldırısına uğrayarak, çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Hilmi Ülker SSK Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 


Perşembe günü saat 17 
sıralarında Petkirı-İş Şubesinden ayrılıp arabasına binmek üzereyken salrıya uğrayan Hilmi Ülker in yüzü gözü şişti, Hastanede serum verilen Hilmi Ülker'in tedavisine halen 


Petkim-İş'de demokrasiyi yok eden sahte TKP'lilerin saldırısı sonucu yaralanan Hilmi Ülker SSK Hastanesinde tedavi altına alındı. 


devam ediliyor. 

Petkim-İş içinde sahte 
TKP yanlılarına karşı mücadele ettiği bilinen Hil- 


YASAL ASGARİ ÜCRET ÖDENMİYOR 


© işçiler hâlâ 110 lira gündelikle çalıştırıldıklarını 


söylüyorlar 


© Germencik'te tarım işçisi sıkıntısı başgösterdi 


KON 
Konya'da pancar ve k: 


larında çalışan kadın işçilere yasal asgari ücretin ödenmediği bildirili- 


yor. 


Çok güç şartlar altında çalıştık- 


larını belirten kadın tar 


bu konuda şunları söylediler: "Günlük ücretlerimiz ortalama 
110 lirayı bulmaktadır. 
ücretin asgari ücret uygulaması ile 
160 liraya çıkması gerekmektedir." 


Konya'da özellikle kavun ekim alanlarında 


kadın işçinin çalıştığı, ancak işve- 


renlerin tarım alanında 


Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 


YA (THA) 
avun tarla- 


ım işçileri 


Oysa bu 


pancar ve 


çok sayıda 


belirlenen nuyorlar. 


yeni asgari ücreti uygulamaya yanaşmadıkları belirtiliyor. 


GERMENCİK'TE TARIM İŞÇİSİ SIKINTISI BAŞLADI 


Öte yandan Germencik ve köylerinde tarım işçisi sıkıntısı başgösterdiği bildiriliyor. Bölgede son yağan yağmurlardan sonra pamuk, tütün ve sebze ürünü çapa işlemlerinin yogunlaştığı, ancak işçi sıkıntısı ile karşı karşıya kalındığı öğrenildi. 
Toprak sahipleri Konya, Denizli ve Aydın gibi kentlerden tarım işçisi getirebilmek için girişimlerde bulu- 


65'inci Çalışma Konferansı 


toplanıyor 


© Çalışma Bakanı Bahir Ersoy”da konferansa katılmak için Cenevre'ye hareket etti 


ANKARA (THA) 
Çalışma Bakanı Bahir 


Ersoy, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 
65'inci çalışma konfe- 


ransına katılmak üzere, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çetin Ziylan ile birlikte Cenevre'ye gittiler. 
Bu arada Uluslararası Çalışma Örgütünün konfe ransına hükümet delegas- 


e 
Biga Özyem'den 
1 işçi atıldı 


ÇANAKKALE(ÖZEL) 

Biga'da kurulu özyem Fabrikasında çalışan Gıda-İş üyesi Üzeyir Arslan adlı işçi işten atıldı Fabrika Müdür Vekili ise işten atılmayla ilgili hiç bir gerekçe göstermedi 

özyem'de, halen 
DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürmektedir. 


yonu adına Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Ercüment Yavuzalp, Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanı M. 
Ali İnal, Kurul üyesi Hale Keyman ile İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı 


Kubilay Karayal'ın katılacakları öğrenildi. 

Öte yandan çalışma konferansınâ ayrıca 
DİSK Genel Sekreteri 
Rafet İbrahimoğlu ile Türk-İş adına Genel Başkanlık dan:şmanı Kutay Akman'ında katılacakları öğrenildi. 


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 


1- ANTALYA ve İSKENDERUN Askeri deniz terminalleri genişlevilecektir. 
2 -İşin tutan 185.000.000.- TL. (Yüzseksen 


beşmilyon lira)dır. 


3 - Anılan iş, 6095 sayılı yasaya göre öneri alınarak ihale edilecektir. 
4 - İhaleye katılabilmek için en geç 26 Hazi- 


ran 1979 günü çalışma saati sonuna kadar aşağıda yazılı adresten ön duyuru alınması zorunludur. 

NOT: Ön duyuru posta ile görderilmez. 


ADRES: 


M.S.B. NATO HHP.D. Başkanlığı Müşterek Hizmetler Gr.Bşk. Şimşek sok. 
No.23 A. Ayrancı-ANKARA 


(Basın: 15997—570) 


mi Ülker, son Merkez Genel Kurulunda, işbaşına gelen revizyonist ekiple siyasi olarak uyum içinde çalışamayacağını belirterek Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden adaylığını koymamıştı. 

Hilmi Ülker kendisiyle görüşen muhabirimize şunları anlattı: 

"Petkim-İş Şubesine gittim ve orada yeni seçilen Şube Başkanı Cahit 
Akat, Marşal'dan iki temsilci bulunuyorlardı. 
Benim oraya gelmemden tedirgin oldular ki bana hemen suçlamalarda bulundular ve tehditler savurdular. Ben de onlara gereken cevabı verdiğimi sanıyorum. Saldırı şube- den çıktıktan hemen sonra oldu." 

Hilmi Ülker'i ziyarete gelen işçler ise şöyle dediler: 

“Hilmi Ülker'e yapılan saldırı, onların demok rasi anlayışından, bağnazlıklarından ve saldırgan tutumlarından kaynaklanmaktadır. Böyle saldırılarla kim başarıya ulaşmış ki onlar da ulaşsın?" 

TİKP KOCAELİ İL 
ÖRGÜTÜ SALDIRIYI 
KINADI 

Öte yandan Türkiye 
İşçi Köylü Partisi Kocaeli İl Örgütü de basına yazılı bir açıklama yaparak Hilmi Ülker'e yapılan saldırıyı kınadı. Açıklamada Fako, Bilim İlaç, Kopaç Kozmetik fabrikalarında yapılan temsilci kıyımlarından sonra Petkim-İş'in sahte TKP yanlısı yeni yöneticilerinin saldırgan yüzlerini, Kocaeli'ndeki bu saldırıyla ortaya koydukları belirtildi ve bu saldırının TKP'lilerin sendika içi demokrasi anlayışlarının bir örneği olduğu kaydedildi. Açıklamada "işçi sınıfı saldırganlar gereken cevabı verecektir" dendi 


işçi sendika 


Aybaşında 280 işçi 


işten atılmıştı 


Petrol-İş yöneticileri direnişteki 
Bereç işçilerine yardım etmeyeceklerini söylediler 


İSTANBUL (THA) 


Berec Pil ve Batarya Fabrikasından "hammadde yokluğu" gerekçesiyle işlerine son verilen 280 işçi, sendikaları Petrol-İş'i ve işvereni suçladılar. 


İşçiler yaptıkları açıklamada işlerine son verildiği gün işyeri temsilcileri ile görüşmek istediklerini, ancak onların fabrika içine kaçtıklarını belirterek şöyle konuştular: 


"Daha sonra işyerinde yetkili olan Petrol-İş Sendika Merkezine topluca gidilmiş, Genel Başkan ve Genel Sekreter durumu ancak o za man öğrenebilmişlerdir. Bize verdikleri cevap ta yardım yapamayacaklarını, üzüntü duyduklarını, ancak işvereni toplantıya çağırıp uyuşmazlık zaptı tutturacaklarını söylediler. Sendikadan bir destek alamadan geri dönüp, fabrika önünde çıkış saatine kadar bekledik. Az sayıda fabrika- da çalışan arkadaşlarla görüşüp durumu anlattık. Ertesi gün buluşmak üzere ayrıldık." 


[Aydinlik 


Manisa da bir TİP üyesi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Manisa'da TİP üyesi #ahrettin Özler evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu aldığı kurşun yaralarının etkisiyle öldü. 

Olay önceki gece geç saatlerde Konuk Caddesinde meydana geldi. İşyerinden çıkışından sonra TİP üyesi Fahrettin Özler'i izleyen saldırganlar daha sonra yaylım ateşi açtılar ve kaçtılar, Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özler öldü. 

Cinayetten sonra kaçan sanıkların aranması na başlandı. 


öte yandan olayla ilgili olarak bir açıklama yapan TİP Başkanlık Kı rulu üyesi Can Açıkgöz, 


Fahrettin Özler'in uzun bir süreden beri partilerinde gorev yaptığını belirterek saldırıyı kınadı. 


Bandırma'da bir işçi ölü bulundu 
Bandırma Gübre Fab rikasında ressam olarak çalışan Ali Yıldırım adlı bir işçi Edincik Bucağı yakınındaki bir derede ölü olarak bulundu. Emniyet yetkililerinden al:- nan bilgiye göre geceleri kendi otomobiliyle çalışan Ali Yıldırım'ın dönmemesi üzerine yapılan araştırmada Edincik Deresinde 8 kurşun yarasıyla öldürülmüş olarak bulundu. 
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ler. 


280 işçi açıklamalarının sonunda yeniden 
işe alınıncaya kadar direneceklerini de belirtti- 


İmar İskan Bakanlığı işyerlerinde anlaşma olanağı belirdi 


© imar iskan Bakanı, toplusözleşme anlaşmazlığının çözümü için direktif verdiğini bildirdi 


ANKARA (AA) 
İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan, Türk 
İş Genel Merkezini ziya ret ederek, Genel Başkan İbrahim Denizcier ile gö rüştü, Karaaslan görüşme sırasında yaptığı açıklamada "Bakanlığı ile Türk-İş'e bağlı Ağaç-İş ve Tez Büro-İş,.Sendikaları arasında toplu iş söz leşmesi o uyuşmazlığının çözümü için yetkililere direktif verdiğini" söy ledi. 
Karaaslan, bu konu daki görüşmelerin pazar 


Tam Sigorta'nın İzmir işyerindeki grevci işçiler halay çekerken 


tesi gününden itibaren başlatılacağını bildirerek, “Toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığını grev ertele: 
ne süresi içinde halledeceğimizi umuyorum," 
dedi 

Öte yandan Yüksek 
Uzlaştırma Kurulununda Türk-İş'e bağlı Tez Büro 
İş ve Ağaç-İş Sendikaları ile İmar ve İskan Bakan lığı arasındaki anlaşmaz lığa bir çözüm getirmek üzere, İşletmeler Bakahı Kenan Bulutoğlu'nun başkanlığında toplandı ğı öğrenildi 


Tam şirketler grubu 


işyerlerinde grev var 


© işçiler toplu sözleşmeye uyulmasını istiyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Tam Hayat Sigorta, 
Hayat Sigorta ve Tam 
Servis şirketlerine bağlı 
işyerlerinde çalışan 165 
büro işçisi, işverenin temsilcisi olan Yarsuvat Hukuk Bürosunun yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerini uygulamayacağını bildir- 


sını istiyorlar. 


mesi üzerine greve çıktılar. 

Bağımsız Bank-İş üyesi işçiler ve sendika yetkilileri, son töplusözleşmede, getirilen disiplin kurulunun kaldırılmak istendiğini, kıdem tazminatının da düşürülmeye çalışıldığını belirterek, işverenin bu kazanılmış haklarını geri almak ama- 


cıyla karşılarına Yarsu vat Hukuk Bürosunu çi kardığını bildirdiler 
Grevci işçiler, iş güvenlikleri (o sağlanınca 


ya ve kazanılmış haklarına saldırıdan vazgeçilinceye , kadar mücadeleyi sürdürmeye kararlı ol duklarını sözlerine eklediler 


Tam Şirketler grubu emekçileri, işverenin toplusözleşme hükümlerine uyma- 


Mahkemesindeki saldırıyı 


önceden planladılar 


Şenol Konukçu 


Önceki gün İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde, MHP'li sanıklar tarafından yapılan saldırı ve ardından duruşmaların ertelenmesi olayı, MHP'nin ve Hergün gazetesinin yeni bir tertibini açığa çıkardı. 

MHP ve Hergün gazetesi, Sıkıyönetim Mahkemelerinin çalışmaya başlamasından bu yana Mahkemelerin aleyhinde taraflı olduğuna dair söylentiler yayarak, Hakimleri ve Askeri Savcıları yıpratmaya çalıştılar. MHP'li komandolar, işledikleri cinayetler ve çeşitli suçlardan dolayı peş peşe hapis cezalarına mahkum oldukça, "Sıkıyönetim Mahkemelerinin komünizmin güdümünde olduğunu ve ülkücüler aleyhine kararlar verdiğini" ileri sürerek, "Askeri Mahkemelerden hesap soracağız" diye tehditlerde bulundular, 

Gazetemiz ve diğer basın kuruluşları Sıkıyönetim Mahkemelerini başından beri izleyerek 

komandoların bütün suçlarını ve yaptıklarını baştan sona teşhir etti. Bu durum MHP'yi son derece tedirgin etti. En son Kahramanmaraş davasının gizli yapılmasını isteyerek suçlarını gizlemeye çalıştı. Sıkıyönetim Mahkemeleri başlayalı, Hergün gazetesi İstanbul'da bir tek duruşmayı dahi izlemedi. Kendi Yazı İşleri Müdürleri hapis cezasına mahkum olurken dahi yoklardı. Sadece tahliye olurken geldiler. 


Duruşmaları izlemeyen Hergüncüler saldırı günü neden oradaydı? 


Hergün gazetesi bana saldırı olduğu gün, hiç izlemediği duruşmalara iki muhabir birden göndermişti. Bu neye alametti? Hergüncülerin geldiği gün, çeşitli suçlardan tutuklu bulunan ve yargılanmak üzere koridorda bekleyen MHP'li sanıklar, sürekli olarak sözle ve el-ayak hareketleriyle beni tahrik etmeye çalıştılar, Bunu başaramadılar, Tertipleri gerçekleşmeyince de Askeri Hakimlerin, Savcıların, Mahkeme Heyetinin, Basın mensuplarının ve İstanbul Barosu Avukatlarının ve güvenlik görevlilerinin gözleri önünde, üç defa saldırdılar ve bir defasında tekme ve yumruk vurmayı başardılar, Hergüncülerin: ~ kafasındaki şuydu: Aydınlık muhabiri olay çıkarsın sanıklara saldırsın ki, ondan sonra da Hergün gazetesi manşet atsın "Aydınlık muhabiri ülkücü tutuklulara saldırdı." 

Bu istedikleri durum gerçekleşmedi. Hatta olaydan sonra Hergün gazetesi muhabirleri, yanıma gelerek, 'çok üzüldüklerini, bu saldırıyı yapanların aklı başında kimseler oimadığını ve saldırıyı tasvip etmediklerini'söylediler. Hergüncüler daha sonra basın mensuplarına yapılan saldırılara karşı çıkmak gerektiğini, çünkü yarın kendisine de saldırı olabileceğini söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular. Ayrıca bu saldırıyı yazacaklarını dahi söylediler. 

MHP'nin yayın organı Hergün gazetesi muhabirlerinin yukarıda söyledikleri sözler, gerçekte bir sahtekarlığın ifadesiydi. Çünkü onların gerçek düşünceleri, söyledikleri bu sahtekar sözler değil, yukarıda anlattığım tertiplerdi. Bu tertipleri gerçekleştirememelerine rağmen, akıllarından geçen esas düşüncelerini dünkü Hergün gazetesinde yazdılar. Bu gazetede şunlar yazıyordu: "'Maocu Aydınlık gazetesi muhabirinin tahriki ile Sıkıyönetim Mahkemesinde olay çıkınca duruşmalar tehir edildi." Bu başlıkla 1. 
sayfadan verilen haberin içinde de bir sürü hayal mahsulu yalan haberler yazdılar. Resimlerini çekmediğim halde resim çektiğimi, "anlaşılmaz bazı şeyler* söylediğimi ve elleri sıkı sıkı kelepçeli olan sanıklardan nasıl tekme yumruk yediğim konusunda açıklık getiremediğim" yalanını yazdılar. 


Politika ve Hergün yan yana... 


Hergün gazetesi bu olayda da kendisine bir yandaş bulmuştu. Devrimcilere ve Aydınlık gazetesine yapılan saldırı ve karalamalarda, MHP' lilerle her fırsatta ağız birliği yaparak birleşen Politika gazetesi: de Aydınlık'a saldırıda bir 'hamle' yaparak dünkü sayısındaki olayla ilgili haberinde "Aydınlık gazetesi muhabirinin sözlü tahrikleri üzerine duruşmayı izlemekte olan faşistler olay çıkardılar ve duruşmaların ertelenmelerine neden oldular" diye yazıyordu. Bu arada Tercüman gazetesi de duruşmaları sürekli izleyen muhabirinin yapılan saldırı ile ilgili haber geçmesine rağmen tek bir satır dahi yazmadı. 

Sanıkları cezaevinden duruşmalara getirip götürmekle görevli olan ilgililer ise meydana gelen olayda saldırılara &ngel olamadı, güvenlik görevlileri tutuklu bulunan saldırganlara hakim olamayınca, çareyi 'tahrik' oluyorlar gerekçesiyle beni oradan uzaklaştırmakta buldular. 


Bu olaylar şunu göstermiştir ki, MHP ve Hergün gazetesi, gazetemiz aleyhine bir tertip içindedir. Sıkıyönetim Mahkemeleri aleyhine yıpratma kampanyasına devam etmektedirler, Son olarakta MHP'nin yayın organı Hergün gazetesi ile sahte TKP'nin yayın organı Politika gazetesinin devrimcilere ve Aydınlık gazetesine 


4 karşı nasıl birleştikleri de ortaya çıkmış oldu. 


@Bandırma'da 


bir işçi ölü bulundu 


17 adet 
Klaşinkof bulundu 


Bitlis'in o Mahallebaşı semtinde önceki gün polis tarafından yapılan 
aramalarda 64 AR 985 
plakalı beyaz Anadol marka taksinin özel bölümünde 17 adet uzun menzilli Klaşinkof, 2 adet 7,65 çapında Stenmarka tabanca ve 60 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 


TiP'lilerle üGD'liler kavga etti 


Amasya'da önceki gün öğleden sonra bir grup 
TİP taraftarı ÜGD binasının önünden geçerken olay çıktı. Olayda ÜGD' liler ve TİP'liler taş ve sopa kullandılar, Amasya Valisi Günay Kızılsümer yaptığı açıklamada çeşitli kışilerin atılan taşlarla yaralandığını, 
6 kişinin gözaltına alındığını ve iki grubun birbirlerinden davacı olmadığını açıkladı. 


3 İGD'li tutuklandı 


İzmir'de altı ayn yaralama olayına karışan ve İGD üyesi oldukları saptanan üç öğrenci,dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandılar. 

Tutuklananların adları 


şöyle: Tugay Çilikörs, 
Altup Ortanoğlu, İbrahim Bulut. 
TiKKO'cuların saldırısı 
TİKKO'cular, elinde 


gazetemiz bulunan 2 gence saldırdı. Dün saat 
17.30 sıralarında Kızılay Ziya Gökalp Caddesin- 
den geçmekte olan 2 
genç sayıları 10-15 civarında bulunan TİKKO' 
cuların saldırısına uğradı. Saldırganlar önce Ercüment Çamlı ve yanın- daki kız arkadaşının elin- 


Siverek'te jandarmayla çatışon 

dört kişi öldü 


Urfa'nın Siverek İlçesine bağlı Çaylarbaşı Bucağının Bucak köyünde cuma günü adam öldürmekten aranan 4 kişi ile jandarmalar arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü. 

Geç saatlere kadar süren çatışmada ölenlerin isimleri şöyledir: Jandarma eri Sadettin 
Ak, Ramazan Olgun, 
Muhittin Olgun, Reşat Ağırağaç, Sabri Ağırağaç 

Öte yandan, Siverek İlçesinin Cepernaz köyünde arazi (o anlaşmazlığı yüzünden bir kişi öldürüldü. Sanıklar olaydan sonra kaçtılar, Dün çıkan çatışmanın sorgusu yürütülmektedir. 


deki gazeteyi istediler. 
Sonra "Bu bir faşist gazete" diyerek yırttılar. 
Saldırganlar daha sonra da tekme ve yumrukla saldırıya giriştiler.. Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 


Aydın Cezaevi'nde isyan 

Aydın Cezaevinde isyan çıktı. Cinayetten hükümlü Adnan Görgün'ün iki tutukluyu tabancayla vu rarak öldürmesinin yol açtığı isyanın bastırıldığı bildirildi. 


Karıp-Kayaağzı köyü öğretmeni Arif Ara 
Taydır MHP yanlılarının 


saldı larına uğruyor 


İSPARTA ÖZEL) 
İsparta'nın Senirkent İlçesinin Karip-Kayaağzı İlkokulu öğretmeni Arif Aras, sürekli olarak MHP yanlılarının saldırılarına uğruyor 

Öğretmen Arif Aras'a saldıran kişiler avcıların sırtından milyonlar vuran Kemal Somer adlı şahsın vurucu gücü olarak kullanılıyorlar, Kemal So mer daha önce de aynı köyde çalışan bir ilkokul öğretmenini kendi vurgunlarına engel ol duğu için köyden sürdürmüştü. 

Senirkent kurtarılmış bölge olarak ilan etmiş olan łomandolar, bundan önce de KÖY- 
KOOP Yönetim Kurulu üyesi Ethem Beydoğan'a saldırmışlardı 

MHP yanlıları Arif 
Aras adlı öğretmene her saldırışlarında birkaç kişi olarak geliyorlar ve digerleri de esas saldırganın tanıkları oluyorlar. Aras" ın gösterdiği tanıklar ise sürekli olarak tehdit edilmekte ve tanıklık yapmaları engellenmektedir. 
Saldırgan komandolar öğretmene: "Hiç kimse bizden hesap soramâaz" demektedirler 

Öte yandan öğretmen 
Arif Aras gazetemize 
gönderdiği mektupta 7 
aydır saldırıların sürdüğü nü ve defalarca savcılığa başvurduğu halde herhan gi bir tedbir alınamadığını belirtiyor, 


AP’ li Biga eski belediye başkanı 
17 yaşındaki 

bir kızı kaçırdı 


ÇANAKKALE (ÖZEL) 

Biga İlçesinin Gümüş çay kasabasının eski AP' Belediye Başkanı Levent Karasuoğlu evli olmasına rağmen, Fatma Keçeli isimli 17 yaşındaki bir kızı kaçırdı 

AP'li gözükmesine rağmen MHP yanlısı larak hilinen Levent Karasuoğlu, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bölücü çalışmaları ve saldırganlığı ile Gümüşçay halkının nefretini kazanarak Belediye Başkanlığın dan istifa etmek zorunda kalmıştı 


DİSK “referandum” konulu tartışmalı bir toplantı düzenledi 


ANKARA (ÖZEL) 
DİSK Yürütme Kurulunun "referandum" 
konulu tartışmalı bir toplantı düzenlediği bildirildi. Ankara'da Devlet Su İşleri salonunda 15 Haziran günü yapılacak olan tartışmalı toplantıyı 
DİSK Genel Başkan Vekili ve Toplusözleşme 
Daire Başkanı Rıza Güven yönetecek, 


DİSK'in düzenlediği tartışmalı toplantıya konuşmacı olarak katılacakların Prof, Dr. Kenan Tunçomağ, Prof, Dr 
Bahri Savcı, İm-Der Genel Başkanı Ahmet Erol, Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan Keskeç ve İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Ergin Türsoy oldukları açıklandı. 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 

canam sOokak'N0o:4 

Cağaloğiu-Istanbul 
1O TL 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


10 Haziran 1979 


HAN SALT 2 öncesinde BE 


Sovyetler, ABD'nin 
MX füzeleri 


yapmasına karşı çıktı 


diği dikkati çekti. 

"MX" yer altında ve raylar üzerinde haraket 
10 nükleer başlık taşıyan, tahrip gücü çok yüksek yeni bir tip kıtalararası füzedir. 


MOSKOVA 

Sovyetler Birliği, Carter yönetiminin yeni bir kıtalararası füze olan "MX"'lerin yapımına karar vermesini, SALT-2 


öncesinde yaratılan "o- 


lumlu" havayı bozduğunu iddia etti. 
Moskova'da çıkan 
"Pravda" gazetesi, Carter yönetiminin ABD askeri çevrelerini memnun ve, bu çevreleri SALT-2'nin imzalanma- 


sına razı etmek için bu kararı aldığını ileri sürdü. 


TKP, milli birliği savunan Senatör 
Özer’ e çattı 


HABER MERKEZİ, 


TKP'nin Sesi Radyosu önceki günkü yayınında 
CHP Senatörü Hamdi 
Özer'in "Ulusa Çağrı” başlıklı açıklamasına çattı. 


6 Haziran Çarşamba 
günü gazetemizde de yayınlanan, CHP Malatya Senatörü Hamdi Özer' 
in açıklamasında "Bütün ideolojik partilerin serbestçe kurulması, milletvekillerinin Atatürkçülük çizgisinde bir 23 Nisan grubu oluşturması" istenmiş ve 'Milli Mücadele Meclisinin özlemini çekiyoruz" denilmişti, 


Buna karşın TKP'nin 
Sesi, Özer için şunları söyledi: 


"CHP sağ kanadını temsil eden Malatya 
Senatörü Hamdi Özer de “Ulusa Çağrı' başlığı altındaki bildirisinde, AP' nin ağzını kullanarak Korutürk'e çattı." 


TKP bu tür açıklama- 


, 200 adet "MX" füze- 


ran Carter yönetiminin bu kararının tehlikeli" olduğunu söyleyen Pravda'nın, ABD" 
yi sert bir dille eleştir- 


yapmayı kararlaştı- 


"yersiz ve eden, 


"Kıbrıs sorununda 


GALİNDA POHL, DENKTAŞ VE KiPRİYJANU iLE GÖRÜŞT 


Kıbrıslı Türk gazeteciler, Ada da çözümü destekliyor 


NANANNANMMI 


sevindirici gelişmeler” 


Çin'de yayınlanan Renmin Ribao gazetesi Kıbrıs sorunuyla ilgili önceki gün bir yorum yayınladı. Pekin Radyosundan da yayınlanan yorumu özetleyerek sunuyo- 


UZ, 

İki yıldan fazla bir süredir kesilmiş olan iki Kıbrıs toplumu arasındaki görüşmeler 15 Hazıranda Lefkoşe'de yeniden başlayacak. 

Kabrıs Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Sipiros Kipriyanu ile Kıbrıs Türk Toplumunun Lideri Rauf Denktaş 18,19 Mayıs günlerinde görüşmeler yaptılar ve askıda kalan Kıbrıs sorununun çözümünde sevindirici gelişmeler sağladılar. 

Taraflar iki yıl önce iki toplumun liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları temel iikenin ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili kararının görüşmelerin yeniden başlamasına teme! alınmasna ve Magosalı Rumların, Türklerin denetimindeki memleketlerine dönmeleri sorununun ön plana alınmasına karar verdiler. 

KIBRIS SORUNUNUN GEÇMİŞİ 

Kıbrıs sorunu emperyalistlerin hakimiyeti döneminde suni olarak yaratılan bir sorundur. Aslında Kıbrıs' ın 1960 Ağustosunda bağımsızlığa kavuşmasından sonra Rum ve Türk halkları arasındaki sorunların eşitlik temelinde (o çalışmalar yoluyla adım adım çözülmesinin şartları vardı. Ne var ki Süveyş Kanalının ağzına yakın bir yerde bulunan Kıbrıs stratejik bakımdan çok önemli olduğu ve bu nedenle iki süper devlet Adaya el atmak üzere birbirleriyle yarıştıkları için mesele daha da karmaşık bir ha- 


Türk toplumları arasında silahlı çatışmalar çıktı. Yunanistan ile Türkiyede bir süre sonra bu çatışmalara sürüklendiler. 

1975 Haziranında ülkenin bölünmüş durumuna son vermek için Kıbrıs" taki Türk Toplumuyla Rum Toplumu arasındaki ilk görüşme yapıldı. Sorunların çözüme bağlanamaması yüzenden eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios ile Türk Toplumunun lideri Denktaş birkaç görüşmeden sonra 1977 Martında iki toplum arasında yeniden resmi görüşmeler yapılmasına karar verdiler. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili dört maddelik bir temel ilke saptadılar. İki toplum arasındaki ilişkiler o sıralarda biraz iyileşiyordu. Ama iki süper devlet Kıbrıs'taki durumdan yayılma politikaları için faydalanmaya çalıştılar. Özellikle daha da kötü bir rol oynayan Sovyet sosyal - emperyalizmi Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki silahlı çatışmadan sonra kışkırtmalar yaparak kargaşalık çıkardı. 

Kah toplumlardan birini diğerine karşı kışkırttı, kah diğerini kendi tarafına çekerek öbürüne saldırdı, ve olayları genişleterek bulanık suda balık avlamaya çalıştı, 

Kıbrıs'taki iki toplumun görüşmelere başlaması ve bu konuda belli gelişmeler sağlanmasından sonra Sovyetler Birliği, iki toplumun arasını açmayı sürdürmenin yanı sıra var gücüyle Kıbrıs sorununun çözülmesi için bir sözümona uluslararası konferans toplanmasını ve yeni uluslararası güvenceler verilmesini savundu. 
Amacı soruna müdahale edebilmesi için hukuki bir ortam yaratmaktı. Daha sonra giderek Kıbrıs'ı denetim altına alıp Doğu 


NANA 


PIA Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı him gazetecilere bir mesaj yollayarak toplumlararası görüşmeleri olumlu bulduğunu on 

ANIN 


MAMA 


hegemonyası yarışındaki mevkisini güçlendirmeye çalıştı 

KIBRIS SORUNUNUN ÇöZüMü 

MÜMKÜNDÜR 

Kıbrıs sorununun uzun süre çözülememesi yüzünden Kıbrıs'ın milli egemenliği Rum ve Türk halklarının çıkarları da büyük zarar gördü. Bölgedeki kargaşalık etkenleri arttı, Kıbrıs'taki Rum ve Türk halklarının iki süper devletin müdahalesini bertaraf etme ve aralarındaki anlaşmazlıkları karşılıklı danışmalar yöluyla çözme isteği bu nedenle günden güne ar tıyor. 


Birçok dost ülke de iki tarafı defalarca sorunlarını çözmek için yeniden görüşməlere başlamaya çağırdılar. İki toplumuın liderleri arasındaki görüşmelerde ilk başarı işte bu şartlarda kazanıldı. Fak:at yine de Kıbrıs'ın tarihten miras kalan karmaşık sorunlarının çözülmesi için zamana ihtiyaç var. Rum ve Türk toplur nları arasında hâlâ birçok anlaşmazlık konusu bulunuyor. Öte yandan da iki süper devlet iki toplumun arasına nifak tolyumları saçmak için ellerinden geleni yapayorlar. Bunun için iki toplum arasında yeniden başlayacak olan görüşmeler en'gel ve zikzaklarla dolu olabilir. Fakat çı kmaz- dan kurtulunduğuna göre artık ask'ıda kalan sorunların çözümüne başlanabi lir, Taraflar ülkenin milli bağımsızlık, e gemenlik ve toprak bütünlüğünün savunuılmasını gözönünde bulundurarak süper de vletlerin müdahale ve baltalama faaliyetle'rini uyanıklıkla bertaraf edebilir 


Taraflar eşitlik temelinde d anışmalar yaparak karşılıklı anlayış ve uzlaşma tu- 


ların, NATO'nun, IMF" le geldi. 


nin baskılarının faşist darbe tehlikesini artırdığını da ileri sürdü. 


1974 MÜDAHALESİ VE 
SOVYETLER BİRLİĞİ 
1974 Ağustosunda 


Akdeniz'deki gücünü artırmaya, aynı zamanda da NATO'nun Güney Doğu kanadındaki çatlağı genişleterek Birleşik Amerika'nın etkisini zayıflatmaya ve dünya çözüme bağlayabilirler. 


Kıbrıs Rum 


Lacivert-yeşil dalgalar birbirinin üzerine binerek karaya doğru koşuyorlar. Karanın yeşiliyle birleştikleri yerde ise beyaz köpüklerle dalgalar çatlıyor. Girintili çıkıntılı Karadeniz boyunca uzanan simsiyah karayolu, denizin yeşiliyle karanın yeşilini birbirinden ayırıyor. 

Baharın sonu yaklaşıyor, ama hava hâlâ kapalı Karadeniz'de ve inceden bir yağmur yağmakta, 

Oldukça» eski model otobüsümüz, Ünye'yi geçip Fatsa'ya yaklaşırken denize doğru uzanan bir yamaca Demas'ın fabrikaları, yağ ve soğuk hava depoları yayılmış. 

Yıllar yılı Karadeniz insanları yiyeceklerini, geçimlerini Karadeniz'den sağlamışlar. Günler, geceler 

boyu denize açılmışlar. Balık peşin- de koşturmuşlar. Sonra da büyük bir kısmını yok pahasima elden çıkarmışlar bu balığın. 


Denizi değerlendirmek 


Sonra 1969'da genç bir öğretmen çıkmış, bu üç tarafı denizle çevrili, ama balığa ve ete hasret ülkenin insanlarına nasıl daha bol daha ucuz balık sağlarız diye düşünmeye başlamış. Kendisi bir balıkçı ailesinden. 
Adı Gürcan Hamsici. 

Hamsici, Karadeniz'in balığını degerlendirmek için kolları sıvamış, bir grup arkadaşıyla birlikte önce kendi yakın çevresini, sonra bölgeyi sonra da Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezmiş, projeyi anlatmış, para ve ortak bulmaya çalışmışlar. 


1979 yılında yapılan Demas genel ku-ulunda ortaklar 


Nuri Çolakoğlu 


@ 1100 ortaklı 50 milyonluk şirketi iki kişi ele geçiri yor © Şirketin 10 TIR kamyonu kaçakçılıkta kullandırılıyor 


e Ortaklar şirketi geri almak isteyince karşılarında Edirnekapı yurdundan getirilmiş 


komandoları buluyorlar 


İşte bu çabaların sonucunda Demas doğuyor. 50 milyon lira sermayeli, 1100 ortaklı bir kuruluş. 

Çalışmalara girişiliyor. Taze balığı depolamak için soğuk hava depoları, balık artıklarını o ve yenmeyen balıkları değerlendirmek üzere balık unu fabrikası, balık yağı ünitesi ve depoları kuruluyor, malları pazarlamak üzere soğuk hava tesisatlı 10 tane TIR kamyonu satın alınıyor. 


Kurulan şirketi değerlendirmek 


Zaman sermaye piyasası yaratılmak için girişimlerin sürdürüldüğü, "halka açık şirket" lafının dilden dile dolaştığı, bu konuda büyük tartışmaların yapıldığı bir dönem. Birçok kişi bu şirketin yürümeyeceğini, o gün başka örneklerde de görüldüğü gibi bunun birkaç kişinin eline geçmesinin mukadder olduğunu söylediği bir dönem. 

Hamsici ve arkadaşları buna aldırmadan çalışıyorlar. Ama daha önce bu tür işlerde pek tecrübeleri yok. Ve aç kisar çoktan kokuyu almış ve 


şirketin çevresinde dolaşmaya başlamış bile. 

Bunlardan ikisi şirket yönetim kuruluna girmiş, yıldırarak, bezdirerek birçok kurucuyu şirketten uzaklaştırıyorlar. Sonra bazı muhasebe oyunları başlıyor. Ve bu iki kişi şirketin 22 milyon liralık hissesini ele geçiriyorlar. 

Demas ortaklarının paraları bu kişilerin özel işlerinde kullanılıyor. Şirket kağıt üzerinde sürekli zarar etmeye başlıyor. Borçlar borçları izliyor. 

Yağmanın büyüklüğünü anlatmak için bazı rakamlar verelim. Dokuz yıl içinde Demas 53.5 milyon lira borçlandırılıyor. Oysa şirket az sonra anlatacağımız gibi yeni yönetim şirkete el koyduktan sonra üç ay içinde şirketi 19 milyon lira kâra geçiriyor. 

Demas ortakları bu dönem içinde 
şirketten yenilen paranın en az 150 
milyon lira civarında olduğunu söylüyorlar, elde edilen kârların zarar gösterilmesinden ve işçilerden bankalara kadar herkese borçlanılmasın- dan yola çıkarak. 


Karanlık kişilerin eline geçen TIR'lar 


Demas'ın TIR kamyonları ise 12 
Mart'ın bazı karanlık simaları aracılığıyla kaçakçıların eline geçiyor. Demas'ın eski yönetimi, gümrüksüz olarak satın alındığı için satmaya yetkisi olmayan bu kamyonları Adana' dan bir kişiye 9 milyon liraya satıyorlar. Ama 'bu para alınamadığı gibi, kamyonlardan biri içinde 2.5 ton esrarla Almanya'da yakalanıyor, biri Suriye'ye kaçırılıyor, biri ise silah ve sigara yüklü olarak yakalanıp Vatan Caddesindeki gümrüğe çekiliyor. Di. 
erleri ise boyanıp, başka şirketler adına işletiliyor. 

Demas yönetim kurulu hâlâ bu kamyonları ele geçirmeye çalışıyor. 

Bütün bu gelişmeler karşısında Demas ortaklarının büyük bir kısmı şir- 


tumunu gösterdikleri takdirdea ralarındaki anlaşmazlıkları giderek azaltaloilir ve sonunda da Kıbrıs sorununu 


Talan var, talan! 


rasyonel bir 


ketten ellerini ayaklarını çekiyorlar. 
Eski yönetim kurulu adları bu tür olaylara karışmış bazı üniversite hocalarına sırtlarını dayayıp şirketi babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. 
Ta 1978'e kadar. 


Ortaklara karşı 


komandolar 


1978'de geni? Hamsici ve arkadaşları ortaya çıkıyorlar. Kolları gene sıvayıp sağa sola dağılmış ortakları topluyorlar. Ticaret Bakanlığını harekete geçiriyorlar. Bir sürü karanlık ve karışık e ngelleme yüzünden Demas'ın genel kurulu üç kez tekrarlanıyor. Mahkemeler göz açıp kapayana kadar geçen süre içinde birbiriyle çelişeri kararlar alıyor. 

Sonunda genel kurul geçen yıl 18 
Haziranda İst anbul'da toplanıyor. Bir tarafta Demas'ın gerçek ortakları, öte yandan ç eşitli numaralarla şirketi ele geçirenler ve onların paralı askeri olarak genel kurul salonuna getirilen Edirnekapı Yurdundan ülkücü komandolar. Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi'den bazı milletvekillerine kadar birçok kişi yardımına koşuyor Demas'çıların. Bu son kongrede bir oyuna gelmemelerini sağlamak için. 

Ve gece yarısına kadar süren kongre sonunda Demas ortakları son sözü söylüyorlar, yiyici eski yönetimi uzaklaştırıp, ilk başlangıçtaki yönetimi işbaşına getiriyorlar. 

Ama olay bununla bitmiyor. Eski yönetim. şirketin İstanbul'daki merkezini boşaltmamakta diretiyor. Bu defa polisten yardım isteniyor. Toplum polisinin müdahalesiyle bina boşaltılıyor. Ama bu defa'da eski yönetim şirketin bütün eski defter ve evraklarını kaçırıyor. 

Bütün bu güçlüklere rağmen, yeni yönetim işe girişiyor ve bir yandan eski borçları ödüyor, bir yandan bakımsızlıktan tahrip olmaya yüz tutmuş fabrikayı bakıma alıyor. Demas' ın çarkları dönmeye başlıyor. 


Yarın: 
Hamsici anlatıyor! 


LEFKOŞE (ÖZEL) 

1.5 Haziranda başlayacak olan toplumlararası gör üşmelerin hazırlıkları sür erken Kıbrıs Türk Gazefteciler Cemiyeti, Rum Gazeteciler Cemiyetine bi rçağrıda bulunarak iki toplum basınının toplum Kararası görüşmelere katada bulunması için bir asaya gelmelerini önerdi. 

Türk o gazetecilerinin çağrısı, Rum Gazeteciler tarafından olumlu karşılandı ve görüşmelerin 
12 Haziran'da Lefkoşe'- 
de Ledra Palas Otelinde yapılması (o kararlaştırıldı. 

Bu arada toplumlararası görüşmeler için temaslarını hızlandıran ve önceki gün Rum Yöneti- 


Vehbi Koç 
Savunma Sanayi konusunda kamu 

ve özel kesimin işbirliği yapmasını istedi 


İSTANBUL (AA)- 
İşadamı Vehbi Koç, savunma sanayi konusunda kamu ve özel kesimin işbirliği yapması gerektiğini savundu. Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de harp sanayisi- nin başarılı bır şekilde filizlendiğine değinen 
Koç, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan silahların Türkiye'de yapılması- nın döviz tasarrufu açısından önemli olduğunu belirtti. 

Koç Holding Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç, savaş sanayi ile ilgilenecek bir makamın saptanması gerektiğini ifade ederek, bundan sonra da bu konuda özel kesim ile kamu kesiminin iş- 


birliğine yönelmesini istedi. 

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının sağlan- 


masının harp sanayi ala- 


nının geliştirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Koç, "Türkiye'de harp sanayi imparator- 


luk devrinde mevcuttu, İstiklal Savaşımızda başarılı bir şekilde filizlen- di. ve Cumhuriyetimizin ilk çeyrek asrında da önemli ölçüde gelişme gösterdi" dedi. 


MEM-DER 
Kocaeli Şubesi kuruldu 


İZMİT (ÖZEL) 


Yönetim Kurulu üyeliklerine Başkan Mevlüt Ertürk, Hale Dede, Neca- 


ti Bilgetürk, ve Kemal 
Çağan getirildiler 
Basına yazıı olarak 


bir açıklama yapan Mevlüt Ertürk: "Tüm Kocaelili memurları siyasi görüş ayrılığına bakmadan, grevli toplusözleşmeli sendikal hakkımız için, demokrasi ve birlik temelinde tüm İzmitli memurların ortak olan sorunlarını çözmede, önümüzde ki engelleri aşmada tüm İzmitli memurları birlik ve beraberliğe çağırıyoruz." 
MEM-DER İzmit Şubesinin adresi şöyledir. 
Yücel İşhanı İstiklal Caddesi No:5 
KOCAELİ 


Barolar Birliği 
"Kamu kurumlarının 


savunma sorunları” 


konulu toplantı düzenledi 


ANKARA (AA) 
Türkiye Barolar Birliği "Kamu kurumlarının savunma sorunları" konulu toplantı düzenledi. 
Pazartesi günü Türk-İş salonunda yapılacak, toplantıya 61 baronun temsilcileri ile kamu kuruluş ları avukatları ve yargı organları temsilcileri katılacak, 


mi Başkanı Kipriya' nu ile görüşen BM Özel Te əm silcisi Pohl, yarın da Denktaş'la görüşecek. 


KIBRIS TÜRK 

GAZETECİLER 

CEMİYETİ'NİN i 
ÇAĞRISI 


Rum Gazeteciler * Cemiyetinin geçmişte : yaptığı bir çağrıya cev ap veren Kıbrıs Türk Gaz reteciler Cemiyeti Rumg ;azetecilerine görüşme ça ğrısın- da bulundu. Türk ; gazetecilerinin 12 Haz iranda görüşmelerin ya pılması talebi Rum gazete ciler tarafından olumlu k :arşılan dı. Kıbrıs Türk G şazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Akay Cemal, Ru m Gazeteciler Cemiyeti ne gönderdiği mesajda Rauf Denktaş'la Spir os Kipriyanu arasında v: arılan anlaşmanın, iki to plum arasında yumuşam a girişimlerinde bulunulı nasını öngördüğüne dikl cati çekerek, bu yumuş amaya basının da katılm gşasının zorunlu olduğunı a belirtti. 


POHL DENK .TAŞ'LA 
YARIN GÖR ÜŞECEK 


Birleşmiş Milletler 
Genel Sekret erinin Kıbrıs Özel Tems iilcisi Galindo Pohl, 15 Haziranda başlayacak toplumlararası görüşme lerin hazırlk çalışmalı arını sürdürüyor. 

Önceki gi in, Rum yönetimi Baş kanı Spiros Kipriyanu ile görüşen 
Pohl, yarın da Türk toplumu lideri Rauf Denk taş ile görüş ecek. 

Kıbrıs'ta ki Birleşmiş 


Milletler B arış Gücünün görev süres i de 15 Haziranda biti yor. Güvenlik Konseyinir | Kıbrıs'taki Barış Güc ünün geleceği konusund: ı bir karar almak üzer e 15 Haziran 


Cuma gü nü toplanması bekleniyo! r. Genel Sekreter Kı ırt Waldheim, 


Güvenlik Konseyine sunduğu rapo da, Kıbrıs'taki Barış Güc ünün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını ör iermisti. 


Güven lik Konseyinin haziram ; ayı Başkanı Sovyetler Bi irliği Başdelegesi Oleg Al exandroviç Troyanovsk y, Konsey Toplantısı il e ilgili olarak Türkiye, Yı unanistan ve Kıbrıs Türk ve Rum temsilcileriyle ` temaslarını sürdürüyor. 

Kon sey Başkanı Troyanovsl ey dün akşam 
Kıbrıs Türk Toplumu 
New Yı ork Temsilcisi Nail Atalay ile görüştü, 

Bu : arada, toplumlararası gi örüşmeler sırasında Türk v e Rum tarafı temsilcileri inin haftada 4 kez toplan maları için çalış;- maları 2 sürdürüldüğü Öğjrenildi. . 

İŞ 


İS 'TANBUL (ÖZEL) 


Arkadaşımız kar 
Öz ir dileriz. 


Doğan Yurdakul'un yazısını go geçikme si nedeniyle yayınlayamıyoruz. 


OĞUZ ÖZDEŞ 


Gazetesi ve yazar 
Oğuz Özdeş vefat etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Gaz eteci ve romancı 
Oğuz Özdeş önceki gün öldü. 1 920 yılında doğan Özdeş ,yazı hayatına ede- 


biyatliı girdi. Ve ilk romanını 17 yaşında yazdı Ankara Erkek Lisesini 


bitirdikten sonra bir süre Hlukuk Fakültesine devarn eden yazar, gaze- 


teciliğe başladı, gazetelerde yazı müdürlüğü yaptı. 


çeşitli işleri 


Oğuz Özdeş'in 12'si tarihi olmak üzere 50' 
den çok romanı var, 
Ayrca birçok eseri filme alındı, Evli olan 
Özdeş, bir çocuk babasıydı. 


'TÜMAS Yüksek Öğretim Sempozyumu başladı 


ANKARA (ÖZEL) 
'TÜMAS'ın düzenlediği yüksek öğretim sempo:zyumu dün "TODAİE' salonunda başladı. Sempozyumda bir konuşma ya pan Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur Türkiye' 
nin toplumsal yapısına değinerek "çağımız büyük kitlelerin; çağıdır" cledi. Uğur: Türkiye" deki iiniversitelerin, hem Çağ: daş düzeyin hem de Türkiye toplumunun bulun- 
'duğu noktanın çok gerisinde olduğuna işaret e- 
«lereközerkliğin topluma karşı görevleri yerine getirmemek anlamına gelmemesi gerektiğini savundu. Uğur "özerkliğe evet, üniversitelere hiç bir siyasal otorite karışmasın ama, üniversite topluma karşı görevle- 


SSK,Diş Hekimliği hizmetlerini ihaleye çıkardı 


İZMİR (AA) 
SSK'nın diş hekimliği hizmetlerini ihaleye çıkarması, Diş Hekimleri Odasınca tepkiyle karşılandı. 
Oda başkanı Sevil Erman, sağlık hizmetleri- 


rinde de 'ben kendim ser- 


bestim kendim karar veririm ' derse yok öyle bir şey" dedi. 


Üniversite yasasına da değinen Uğur, üniversitelere üniversitelerin yönetsel ve bilimsel özerkliğine kimseyi karıştırmayacaklarını. ancak toplumun haklarını da sonuna kadar savunacâaklarını söyledi. 

Sempozyumun başı..da bir açış konuşması yapan TÜMAS Genel Başkanı 
Mehmet Ali Oturan, yüksek öğretim kurumların- daki eğitimin üretimden kopukluğuna dikkati çekerek, düzenlenen sempozyumu 15 Haziranda katledilişinin üçünçü yıl dönümü olan Doçent Ör- han Yavuz ile hayatlarını yitiren tüm eğitim emekçilerinin anısına sunduklarını belirtti, 

Sempozyumun sabah- ki oturumunda Dr. İlber Ortaylı,'Doç.Dr. İlhan Tekeli ve Dr, Gencay Şaylan” yüksek öğretime tarihsel bakış" konusunda tebliğler sundular. Öğleden sonraki oturumda ise bölgesel üniversiteler ve yülksek öğretim kuruluşlarındaki farklılıklar tartışıldı. 

Sempozyumda bugün de "yüksek öğretim ve 


nin ihaleye çıkanlmaya- (o kalkınma"' eğitim içericağını" belirterek karara (o ğinin eleştirisi” konular; karşı çıktı. tartışılacak 17000”den fazla üyesi bulunan TÜM-ZERBANK-DER 
Dayanışma Dayi nin bank-Der'in kapatılma- 


17 binden fazla üyesi bulu inan Ziraat Bankası Pers öneli Birleşme ve 


————— 


MI AN SATIŞ 


isı YANE , NCİ 
MEM URLUĞUNDAN 


1979/78.0 
Mi ıhcuz olup satilmasın a karar verilen 12. 
500 TL. kiymetinde 
Reşel makina motoru ve Re şel makina bobin sarar 3 1 nci açık artirması 12/6/1979 günü saat 1 14,45-15 arası İst. 
n-Mercan, 


tır, O gün verilecek bedel m vuhammen kiymetin “> 75 ni bulmadi ğı tal kdirde 13/6/197“ 
günü aynı mahal ve iiaatte 2 nci artırması yapıla rak ençok artirana ihale edilecektir. 
İlgitile rin mahallinde bulun acak memura müracaat ları ilan olunur. 
5/6/1979 

( Basın: 4349--569'j 


KAYIP- — 4281 sicil] nolu ehliyeti ni kaybettim. 
Hüküms. üzdür, 

Ahmet ALAY 


(Tüm-Zerbank-Drer) Ankara'da bulunan, merkezi önceki gün kap'atıldı. 


Ziraat Barıkası Personeli Birleşme ve Dayanışma Derneğinin Ankara'da bulunan merkezi kapatıldıktan sonra derneğin İstanbul, 
Bursa, İzmir ve Diyarbakır'da bulunan şubelerinin faaliyeti de durdu. T'im-Zerbank-Der'in kapatılması üzerine basına bir açıklama yapan İstarıbul Şubesi Başkanı Mefiin Özevin "Tüm-Zer- 


snm Ziraat Bankası özel yasasıyla yürürlüğe giren Çalışanların seçimle yönetime katılacağı bir döneme rastlamasının bankada hakim olan MC artıklarının işine yarayacağını"' belirtti. 
Açıklamada ayrıca 
CHP hükümetinin demokratik kitle örgütleri- ne ilişkin tavrı eleştirilerek "Demokratik kitle örgütlerinin kapatılması, ve devrimci memur mücadelesini baskı altına alma girişimleri bizleri yıldırmayacaktır"' denildi. 


7 KONFERANS: 
Amerikan U-2 Uçaklarına 


ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır! 


Konuşmacı: 


NADİR EROL 


(Türkiye İşçi Köylü Partisi Bakırköy Yö- 


netim Kurulu Üyesi) 
Tarih: 10.6.1979 Saat:14.00'de 
Yer: TİKP Bakırköy İlçe Merkezi (Marmara Cad. Alınyurt Ap. No: 31/1, 

Haznedar-İSTANBUL 


10 Haziran 1979 


Kültür Bakanlığı İstanbul Fil m Yapım ve Gösterim Merkezi, bir ''Yugos ‘lav Filmleri Haftası" düzenledi. Atatür k Kültür Merkezi Sinema Salonunda yapıl: ıcak gösteriler, 10 lira karşılığında izlene *bilecek. 
Haftanın programı şöyle: r 

12 Haziran Salı: 18.30: Zdravl co Velimiroviç'in DERVİŞ VE ÖLÜM(1 974) ve kısa film BALYOZ. 

13 Haziran Çarşamba: 18.30: Bekir 
Tanovi' in SEVGİ VE ÖFKE ve kı sa film YÜRÜ EYİ ÖĞRENİYORUZ. 

14 Haziran Perşembe: 18.30; B ogdan 
Zizic'in PENCEREDEN SARKMAF( YA-SAKTIR (1977; 

` 15 Haziran Cuma. 18.30: Alek sandr Djurcinov'un AYAĞA KALK DELPH {İNE 
(1977) 

16 Haziran Cumartesi: 18.30: Mi: omir 
Stamerhoviç'in PROKLETİJE DAĞI. 

Türk Sinematek Derneği, geçen h afta bazı filmlerin gelmemesi nedeniyle a ksayan Andrzej Wajda Toplu Gösterisini bu hafta yeniden programladı. Haftanın fi lmleri şöyle: (X) işaretli seanslarda anıı ıda çeviri yapılacak. 

10 Haziran Pazar: 14.00 ve 18.()0: 
MERMER ADAM (1976). İlk seans an'ında çeviri ` 

11 Haziran Pazartesi: 15.00: DÜĞÜ'N 
(1973). 17.00 VADEDİLMİŞ TOPRAİX-LAR (1974). 20.30:MERMER ADAM 

12 Haziran Salı:14.00: VADEDİLMİ Ş 
TOPRAKLAR (X) 17.00: MERMER ADAM, 20.30; KAYIN ORMANI (1970 | 

13 Haziran Çarşamba: 14.00: MER: 
MER ADAM. 17.00 VADEDİLMİŞ TOP- 


RAKLAR. 20.30: MERMER ADAM. 

14 Haziran Perşeme : 14.00 VA: 
DEDİLMİŞ TOPRAKLAR (X). 17.30 
MERMER ADAM. 20.30: VADEDİL 


MİŞ TOPRAKLAR. 
15 Haziran Cuma: 
ADAM (X) 17.30: 
MERMER ADAM ? 
16 Haziran Cumartesi : 12.00: DÜĞÜN 
15.00. MERMER ADAM. 15.00 MER MER ADAM. 21.00: VADEDİLMİŞ PRAKLAR stanbul Fransız Kültür Merkezinde bu hafta üç film sunuluyor. 12 Haziran Salı 16.00 ve 14 Haziran Perşembe 21.00'de Pierre Granier-Deferre'in 1975 yapımı filmi “ELVEDA POULET", 13 Haziran Çarşamba günü de 19.00'da Charles Bel mont'un "CLEMENCE IÇIN" (1976), 21.00'de Philippe Monnier'nin “MONSI-EUR PAPA" (1976) adlı yapıtları sunulacak 


* Beycing (Pekin; Operası, 29 kişilik kadrosuyla İstanbul Atatürk Kultur Mer kezindeki temsillerini sürdürüyor. Dans, şarkı, akrob; ve pandomim ögeleriyle süslü oyunlar, geleneksel Çin öykü ve efsanelerini sahneye getiriyorlar-Son üç günün programı şöyle 

10 Haziran Pazar (bugün ) 20.30'da BE- 
YAZ YILANIN ÖYKÜSÜ d 

12 Haziran Salı ).301 
YUN ("Atın Önüne Kesme" 


14.00 MERMER 
DÜĞÜN. 20.30 


ISKISA O- 
. “Çiu Çian 


Mehmet Yeşil 


Ressam Fatma Arzık 38 resimden oluşan ilk sergisini Ankara G'aleri Evrende açtı. 15 gün sürecek olan serş'isinde akrilik yağlı boya ve sulu boyz tekni ği ile çalışan genç ressam, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi. 
Resim çalışmalarına çocukluk çağında başlayan sanatçının son yapıtları'nda toplumsal olaylardan etkilenme göz'leniyor. 
Sergisi sırasında Arzık'a bazı Sorular yönelttik. 

—Resim çulışmalarınıza nasıl başladınız? 

—Ben 1954 doğumluyum. Çocukluğumda dönem dönem resim yapardım. 
Ortaokul ve lisede resim çalışmaları yap”- tım. Ozamanlarda bütün resim sergilerini gezerdim. Daha sonra Gazi Eğitime ve Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümüne devam ettim. Ama sürekli olarak sanatla uğraşmak istiyordum. Ayrıca okulda resim tarihi dersleri alıyordum. Çünkü yapmak yetmiyordu. Geçmiş kültürü araştırmak, incelemek ve bilmek gerekiyordu. 

—Resimlerinizde çocuğunu kaybettiği için ağlayan anneler görüyoruz. Bu resimleriniz hakkında biraz açıklama yapar mısınız? 

—Ben bu resimlerimi dünya çocuk yılı ne ieniyle hazırladım. Diyeceksiniz ki çevrenizde gülen kadın yok mu? Muhakkak vardır. Ama bugün bunlar azınlığı temsil etmekte. Ben ağlayan kadın resmi yapmak için incelemelerde bulundum. Bana en çok etki yapan 12 Mart oldu. Çünkü annem gazeteci olduğu için gece geç saatlerde telefonlar gelirdi. e Evlatlarını kaybeden ve ağlayarak telefonda konuşan kadınlar bana ilham kaynağı oldu. 
Her gün bir anne çocuğunu kaybediyor ve 


Kent oyuncularının Ankara'da sahnelediği yeni oyun ODALAR'daı ı bir görüntü 


GENÇ RESSAM FATMA ARZI K; 


“Bugün resmi kitlelere ulaşmak icin yapmak gerekir ” 


i 


Yugoslav Filmleri Haftasında gele 


l irmağı", rlşıklık"') 
13 “Hazira 1 Çarşamba (20.30): 4 KI- 
S'A OYUN("I Kavşak", "Çiu Cian Irmağı" “Yeşim Bilezi. k". ''Yandang Şan Dağı"). 


İPLASTIĞK SANATLAR | 


© FİNLANI DİYA ÇAĞDAŞ GRAFİK SISRGİSİ 4 H: izirandan bu yana Tatbiki Güzel Sanatlar * Yüksek Okulu sergi salont inda devam ec İiyor. Sergi 16 Haziran akşa mına kadar aç ık kalacak 

© SALİH K: |LYON'un resim sergisini 
21 Haziran taril rine kadar Harbiye Şehir 
Tiyratrosu salonı ında izleme olanağı var. 
Sen /gi ayın ikinci yarısında Beyoğlu Olgunlaş ma Enstitüsünı de tekrarlanıyor. 

18 GENCAY K (ASAPÇI'nın Tünel Galata Sanat Galerisi nde açtığı resim sergisi 
20 Haziran günün: e» dek sürüyor, 

e LİH KU 'RT'un fotoğraf sergisi 5-1.5 Haziran taril ileri arasında Tünel Kültür Sanat Evinde ii *lenebilir, 

(B ASKER RES SAMLAR GRUBU'nun İş Bankası Parmak tkapı Sanat Galerisinde açtı kları resim serg (isi 16 Haziranda kapanacak. Sergide Al DİL DOĞANÇAY, A-RİF’ KAPTAN,EN VER DEMOKAN, NA-İM ULUDOĞAN, ŞEMSETTİN AREL, ASILAN GUNDAŞ, ŞÜKRÜ ERDİREN, ŞÜKRÜ OLCAY'ın 44 yapıtı yer alıyor. 

(Ð Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Öğretim görevlisi ALİ İSMAİL TÜREMEN'in resin ^ sergisi Bedri Rahmi 


“Ye şim Bilezik" ve "Gökte Ka- 


(Galerisinde 23 Haz irana dek görülebilir. 
, © Kazancı Yoku şunda 8 Haziranda “'İstasyon" adli galer i hizmete girdi. Gale- 


wide ilk olarak bir kar ma sergi yer alıyor. 
© 5 Haziranda Ta ksim Sanat Galerisinde açılan Görsel San atçılar Derneği Karm a resim sergisi 19 H azirana dek sürüyor. 
© ŞÜKRİYE DİK! MEN'in resim sergisi Şaşkınbakkal Tavana: rası Sanat Galeresin Hazirana dekiz lenebilir. 


“Almanya ve | Hollanda'daki Türk 


arı çevrelerini nasıl görüyorlar?" 
adlı di:zayn yarışması se 'rgisi 20 Haziran-20 Tennmluz tarihleri ara sında Yapı Kredi 


Ban kası Sanat Galerisin 


de gezilebilir. 
© NİHAT AKYUN 


IAK Moda Aydın 


anarşi de'vam ediyor. Bu í :oplumsal olaylar beni çok etkiledi. 

—Sizce günümüz koşullı arında resim sanatının toj;nlumsal işlevi ne olmalıdır? 

—Ben burada size Goyi 1'yı örnek vereyim. Napolyon.İspanyol h: alkını ezdiği zaman Goya bunları benliği nde yaşadı. Ve bugün bize bir belge bırakt :1. En yoğun felaketi ve insanların çilesi! ni Goya gördü. 
Bunun için insanı yaşam dan soyutlamayan resimler yaptı. Bence bugün kitlelere ulaşmak için resim yapm ak gerekir. Bugünkü şartlarda Türkiye'di e slogan sanatına karşıyım. Çünkü slogar sanatı öldürür. 
Dünyada sanatı öldüren sl ogan olmuştur. 
Bence sanatçı toplumdaki çelişkileri görmeli ve bunları resimlerin e yansıtmalıdır. 
Ben de gördlüğümü yapıyo! rum. 


pazar 
Goran Me irkoviç'in Mannheim şenliğinde elestirmenler’ 


Fatm a Arzık'ın sergisinin açılışından bir g 


VEREEN KEMA VEYE e EREE E | 


yapıt: ÖZEL EĞİTİM ödülünü alan ilk filmi 


unulacak 


Cumalı Sanat Galerisinde 14 Haziran Perşembe günü bir sergi açıyor. Sanatçının tablolarından c'luşan sergisi haziran sanuna dek açık kal iyor : ANKARA 

© "Türkiye we Yugoslavya arasındaki kültürel eğitim p rogramı çerçevesinde düzenlenen "Karadıığ Resim Sanatında Peyzaj" adlı resim sei'gisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 5 Hazirandan bu yana sürüyor. Sergide 77 yılları arasında yapılan Karadağ yöresini çeşitli yönleriyle belgeleyen yapıtlar yer alıyor. Sergide tabloları bulunan izlenin ci ressamlar Ferd Koçek, Dako Poroviç , Kosta Miliceyiç Karadağ bölgesindeki yok olmaya yüz tutmuş yapıları yapıtlarında yansıtıyorlar. 

© "En Sevdiğim Oyunlar ve Oynadığım Arkadaşlar" konulu Kültür Bakanlığı Çocuk Resimle.ri Yarışması Sergisi Devlet Güzel Sanatla” Galerisinde 20 Haziran tarihine kadar aç ik kalıyor. 

© FATMA ARZIK 'ın ilk kişisel resim sergisi 14 Haziranasdelk Galeri Bvrende iz lenebilir. 

© RASİN'in resim sergisi 6 Haziranda 
Vakko Sanat Galerisinde açıldı. Sergi 30 
Hazirana dek açık kalac'ak. 


İZMİR 

© 1 Haziranda Akbank Konak Sanat Galerisinde Akbank Ege Bölgesi Fotoğraf Yarışması sonuçları sergi:si 15 Haziranda 


kapanıyor. 
BURSA 

© HATİCE ODABAŞI, BAHATTİN ODABAŞI, BASRİ ERDEM, YUNUS 


GÜNEŞ, HAKKI DEMİR'TAŞ'ın Devlet Güzel Sanatlar Galerisindek i "Resim Grafik" sergisi 15 Haziranda kajpanacak, 

© İRFAN ÖNÜRMEN'in açıkhava resim sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 19 Hazirana dek izlenebilir. 


BALIKESİR 
© RAMİS AYDIN'ın Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtığı resim sergisi 15 


Haziranda kapanıyor. 


Kültür Bakanlığı tarafındâh' düzenlenen "İnsan Hakları" konulu karik'atür yarışması sonuçları Tepebaşı Karika tür Müzesinde 9 Haziran gününden bu yzına sergileniyor. Sergiyi haziran sonuna .dek izleme olanağı var. 

© MEHMET ASLAN'ın 1 Hazi'randa Alman Kültür Merkezinde açtığı K arika- tür sergisi 15 Haziranda kapanıyor. 


Ankara'da bir aydan beri konuk b ulunan KENT OYUNCULARI, Çehow'un VANYA DAYI'sından sonra şimdi de' Alan Ayckbourn'un ODALAR adlı iki bölümlük komedisini sunuyorlar. 

Yeni Sahne'deki onarım yüzünden INi- sa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosunda sergilenecek olan oyunu Yıldız Kenter yonetiyor. Bütün Kent Oyuncuları sana tçılarının yer aldığı oyun 5 Hazirandan iitibaren sergilenmeye başladı. 


Fatma Arzık”'ın sergisi üzerine 
RASİN 


Yakalamak istemiş resmi ve uzatmış ellerini bir uykuda gezer gibi. 

Bu uzanan ellerden birine çizgiler konmuş düğüm, düğüm, büklüm, büklüm. "Hoşgeldiniz" demiş, "çözmem gerekecek ama sizleri buyrun, oturun dinlenin şimdilik." 

Ellerinden öbürü uzanmış, uzanmış ve uzaklarda durup kaldıktan sonra bir süre, çekilmeye başlamış bir ağ gibi, Çıktığında bakmiş ki, sıcak mı sıcak, canlı mı canlı, taze mi taze, kıvıl mı kıvıl renkler takıla kalmış parmaklarına, Fatma belki ilk adımında, Fakat belki bu ilk adım, yanılmıyorsam onu  yarınımızın en güçlü renk amı yapacak Sapasağlam bir yol üzerinde. Kutlarım. 


`. 
> 


@Yeni rekorun sahibi, 
Sadri Özün @ 200 metre serbestte, çekişmeli bir yarıştan sonra Zafer Atamer 2.05.1'lik derecesiyle | Sabri Özün’ü arkada bırakmayı başardı 


İZMİR (AA) 


Ankara'da 5-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonasına katılacak İzmir Karmasını saptamak amacıyla düzenlenen yüzme yarışlarında yeni bir Türkiye rekoru kırıldı. 


100 metre sırtüstü erkeklerde 1.06. 
4'lük derece yapan Sadri Özün yeni rekorun sahibi oldu. 


18 yarışmacının Ankara için konulan barajı, aştığı yarışmada 200 metre serbest erkekler yarışması çok çekişmeli geçti. Zafer Atamer büyük bir mücadeleder. sonra 2.05.1'lik derecesiyle bu yarışmada yılların rekortmen yüzücüsü Sabri Özün'ü geride bırakmayı başardı. 


TSYD, kurucu üyesi 
Hendekçi vefat etti 


olarak şu bildiriyi yayınladı. 


100 metre sırtüstü erkeklerde 
yeni Türkiye rekoru kırıldı 1.06.4 


z 


Zafer Atamer çekişmeli bir yarıştan sonra Sabri özün'ü geçmeyi başardı. 


Saltık, Sabri Kiraz ile tekrar anlaşmayı düşünmüyor 


İSTANBUL(THA) 

Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucu üyelerinden Ali Hendekçi vefat etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği Hendekçi'nin vefatı ile ilgili 


“Kurucu üyemiz 30 yıllık spor yazarı aziz arkadaşım:z Ali Hendekçi'nin vefatından dolayı duyduğumuz üzüntü sonsuzdur. Hendekçi spor yazarı olarak gazete sahibi olarak atılımcı bir kişilikle Babialiye büyük hizmet vermiştir. Sevgili arkadaşımıza Tanrıdan rahman, spor basınına ve kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. 


AMATÖR KULÜPLER ANLATIYOR 


Karşılaştığımız güçlükleri futbolcularımızın bağışları ve yöneticilerimizi desteğiyle yenmeye çalıştık” 


Saltık'ın * 
Milli Takım 
Antrenör adayı: 


Coşkun Özarı 


@ Saltık'ın 


önümüzdeki günlerde 
Özarı ile görüşüp anlaşmaya 

varması bekleniyor 


ANKARA (AA) 

Futbol Federasyonu 

Başkanı Cemal Saltık'ın Milli 

Takım Antrenörleri arasında 

bir operasyon yapacağı Öğrenildi. 


Uzun süreden na Çalışmaları denetleyen Saltık'ın, Eğitim Dairesini köy kahvesine benzettiği ve Milli Takım Antrenörlerinin çalışmalarından yakındığı da gelen haberler arasında, 


bu ya- 


Bu nedenle haziran ayı ortasında sözleşmeleri sona eren Milli Takım Antrenörleri ile yeniden anlaşma yapılmayacağı ifade ediliyor. 

öte yandan, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için en büyük adayın Çoşkun Özarı olduğu öğrenildi. 


Saltık'ın önümüzdeki günlerde Özarı ile görüşüp teklif yapması bekleniyor. Ayrıca haziran ayı sonunda sözleşmesi sona eren Eğitim Müdürü Teoman Yamanlar'la yeniden anlaşma yapılacağı ve sözleşmenin uzatılacağı bildiriliyor 


Yeni planlamaya göre, 
Milli Takım antrenörlerinin maaşlarının yükseltilmesi de düşünülüyor 


Çivril'in Gürpınar kasabası spor- 


Pınarspor takımı ve Kulüp Başkanı Ferit Palaz 


rek, sezonu kapadık. 


Olaylar 
DUSUNCELER 
Sporcular kendi 


yöneticilerini seçse ne olur? 


Mehmet Uslu 


Demirsporlu futbolcular, ligin son maçı Bursaspor deplasmanına gitmek istemeyerek, Fenerbahçe maçının primlerinin ödenmesini istemişlerdi. 

Bunur üzerine bazı tanınmış simalar araya girdi ve sporcuların gönlünü yaparak Bursa'ya gitmelerini sağladı. 

Fakat sporcu-yönetici anlaşmazlığı lig bitince açık bir şekilde ortaya çıktı. 

Demirsporlu sporcular basına yaptıkları açıklamada "Bugünkü yönetim iş başında kaldığı sürece, kulübün sıkıntıları bitmeyecektir. Onun için başka kulüplerle anlaşacağız." diyerek, şimdiki yönetimi eleştirdiler. Futbolcuların 


bu açıklaması, spor camiasını birden hareketlendirdi. Ve arkasından Kulüp Başkanı Duran Ulaştırıcı bir açıklamada bulunarak, "Adana 


Demirspor, önüne gelenin yönetim dersi vereceği bir kulüp değildir " dedi. 

Bir spor yazarı da, "Bugünkü yönetim seçilirse giderlermiş. Şartları IMF'den bile ağır. 
Bari yeni yönetimi de oldu olacak siz seçiverin" diyerek, futbolcuları alaya aldı. 

Şimdi gelelim esasa ve dinleyelim Demirsporlu sporcuları. . . 

VARAN 1: İdarecileri, futbolcuyu dövdü... 

VARAN 2: Söz verilen başarı primleri sporculara ödenmedi. j 

üç hafta önce idarecileri, tarafından dövülen Demirsporlu Raşit Karasu, ".. .Kırıkkale mağlubiyetini üzerime yıkarak beni taraftarlara hedef gösterdiler. Bolu maçında arkamı sıvazlıyanlar bugün bana saldırıyorlar." 

Diğer Demirsporlu futbolcular ise, "Bugünkü yönetim kaldığı sürece bu Kulüpte top oynamayacağız * diyerek, sporcu tüccarlarına cevap verdiler. 

Gelelim seçim meselesine. 

Sporcular kendi yöneticilerini seçerlerse ne olur? 

1. kulüpte. Demokrasi. 

2. Sporcu-Yönetici iş Sa 

3. Disiplin ve Uyum İçersinde çalışma. 

Yöneticiler etiket ve nüfuzlarına göre seçilirlerse ne olur? 

1. Kulüpde Anarşi. 

2. Disiplinsizlik ve Şikeli Maçlar. 

3. Kullanılıp bir kenara bırakılan sporcular. 

ŞİMDİ SORUYORUZ 4 

1. Anarşiye şikeye karşı mısınız? 

2. Sporcuların iş güvenliğinden yana mısınız? 

Bu sorulara evet diyorsanız, niye sporculara karşı çıkıyorsunuz. 

Anlaşılan şudur ki, bu sorulara bazı kimseler ikili cevap kullanmaktadır. 

Evet derken, bir ayağını yerden kaldırıp, yalancılığı için günah yazılmayacağı düşünde, hayır derken de, “Bir penaltı kullandım top bizim kaleye girdi” esprisindedir. 

Gerçek neyse onu konuşalım. Dokuz köyden kovsalar da doğruyu söyleyelim. Çünkü kamuoyuna seslenen ve binlerce sporsevere haber veren spor yazarlarıdır. 

Biz Anarşiye-Şikeye karşıyız, demokrasiden ve sporcuların iş güvenliğinden yanayız. Onun için de sporcuların yöneticilerini kendileri seçmelidir, demek gerekir. 


Gaika 


Gi 


SAKATLAR OYUNU 
YAPILDI 


B.ALMANYA 
Bad Wildungen 78 Sakatlar Spor Oyunları yapıldı. 
Yarışmaya katılan bütün sporcular çıkardıkları 


yarışmalarla göz doldurdular. 


Yarışmacılar katıldıkları yarışmalardan zaferle çık- 


istanbul Mahalli 


kurulması isteniyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


tılar. Çünkü yarışmaya katılmak bile kendilerine karşı bir zaferdi. 


Profesyonel liginin tekrar 


Pınarspor ilgi ve maddi destekten yoksun. Bu konuda kulüp başkanı ve antrenörü Ferit Palaz şu açıklamayı yaptı. 

"Bu sezon, kendi bölgemizde yapılan bütün maçlara katıldık. Kulübümüz maddi sıkıntı içinde olmasına rağmen, bütün güçlüklere göğüs gere- 


tıkları bağışlarla ve yöneticilerimizin desteğiyle yenmeğe çalıştık.” 


spor kulübünü oluşturmaktaki gayelerinin gençler ve bütün insanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmek olduğunu söyleyen Pa-. 
laz, ilgi beklediklerini belirtti. 


severleri tarafından kurulan Pınar- Sezon boyunca karşılaştığımız Beylerbeyi “Ki i spor, 1978 yılında kuruldu, halen güçlükleri, futbolcularımız, günlük şa, “Zeriköy. Yedikule, 
17 futbolcusu ve 42 üyesi var. kazançlarından dönem dönem yap- Galata, İstanbulspor, 


Eyüp ve Yeşildirek kulübü yöneticileri, İstanbul Amatör, Futbol Federasyonu lokalinde bir toplantı yaparak, mahalli profesyonel ligin yeniden kurulmasını istediler. 

Bu konuda basına yapılan açıklamada, 3. 
profesyonel lige terfi mü- 


sabakalarının statüsü hazırlanırken, kulüplerin maddi durumunun gözönüne alınmadığı belirtilerek "1979-80 futbol sezonunda mahalli profesyonel liginin tekrar kurulmasını ve ligin kalıcı bir statüye bağlanıp, her yıl futbol sezonu başlamadan evvel 


kulüplere | bildirilmesini talep ve arz ederiz." 
dediler. 


10 Haziran 1979 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


pılan Ökkeş KENGER'e bu belge okunup ne diyeceği sorulduğunda, önce bocalamış, daha sonra Binbaşının "Seni tekrar polise teslim ederim" diye tehditte bulunduğunu söylemiş ve Generale sadece kendisine işkence yapıldığını söylediği şeklinde cevap vermişti. 


Öte yandan, Moskova yanlısı TKP, bir süredir Maraş Davası nedeniyle Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. ''TKP'nin Sesi" radyosu dünkü haberinde, TİKP Başkanı 
Doğu Perinçek'in de yargılanmasını istedi. 


KENGER VE 
İLHAN'IN 
ARGUN ÖNÜNDEKİ 


İTİRAFIARININ 
OLAY ZAPTI 


Ökkeş Kenger ve Yunus İlhan'ın, Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı 
Tayyar Argun önünde yaptığı itiraflarla ilgili olarak tutulan olay zaptı aynen şöyle: 


"19 Aralık 1978 günü 
Çiçek Sinemasına saat 
20.45 sıralarında "GÜ- 
NEŞ NE ZAMAN DO- 
ĞACAK" adlı film gösterilirken patlayıcı hadde atan faillerden : Ökkeş KENGER 19-22 Ocak tarihleri arasında bir günde Sıkıyönetim Komutanlığına getirtilerek huzura alındı. 


Emniyet Müdürlüğünden alınan ifadesinin işkence tesiriyle alındığını ve düzmece olduğunu ifade ederek poliste alınan ifadesinin asılsız olduğunu beyan etmesi üzerine olayda adı geçen Yunus 
İLHAN huzura alındı. 
Yunus İLHAN'ın olaya hiç karışmadığını poliste alınan ifadesinin asılsız olduğunu beyan etmesi üzerine gerçekleri söylediği takdirde hafif- 


letici sebeplerin uygulanabileceği ve cezasının azalabileceği sağabeysi- nin bu tip eylemlere katıldiğı için halen cezaevine düştüğü, kendisinin de hapse girmesi halinde ailesine bakacak kimsenin kalmayacağını, olaylar nedeniyle vicdan azabı duyacağı ve genç yaşta ömrünün büyük bir kısmını cezaevinde geçireceği telkin edildiğinde, ağlayarak kendisini bu eyleme Ökkeş KENGER in ittiğini, olaylara karışmak istemediğini, ancak Ökkeş KENGER'in bir kaç kez kendisini arayarak eyleme girmesi için baskı yaptığını fakat kendisinin her seferinde direndiğini, buna rağmen dinamit olayından kaçınamâdığını anlatarak sinemaya dinamit atanın ve Kale yolundan sinemanın damına atması için dinamit verenin Ökkeş KENGER olduğunu ve hatta dinamiti aldığı gün Ökkeş'in kendisini evden aradığını, evde bulamayınca küçük kardeşi Mehmet İLHAN'a 
Kümbet Çay Bahçesine gelmesini tembihlediğini söyleyerek, polisçe alınan ifadesindeki: diğer olayların da doğru olduğunu, acak dinamit atma şeklinin polisteki ifadesinde belirtildiği gibi olmayıp Ökkeş KEN- 
GER'le kararlaştırdıkları zamandan daha önce ve yine polisteki ifadesinin tersine fitili ateşlemeden attığını, Ökkeş KENGER .ye yandaşlarından çekindiği için ateşleyerek attım şeklinde ifade verdiğini, daha sonra da çoğunlukla devam ettiği küçük bir çayevine giderek gelişmeleri orada beklediğini ve bir ara oraya gelenlerden sinemadaki patlama olayını duyduğunu bunun üzerine önceden kararlaştırdıkları yerde Ökkeş KENGER ile buluştuğunu ve KENGER' 
in kendisini ihanetle suç- 


bun 


10.30 SINAVA DOĞRU 
11.00 TATİL SİNEMASI: 


Yönetmenliğini 


Ralp Nelson'un yaptığı "Şaşkın Baba" adlı film yayınlanacak. Başrolleri Gary Grant, Leslie Caron, Trevor Howard paylaşıyor. Filmde savaşta gözcü olarak bırakıldığı bir adada bir sivil denizcinin başına gelenler konu ediliyor. 


13.00 TELE PAZAR 
19.10 MÜZİK 
19.30 LOREL HARDY 


20.00 ISIRGAN OTU (7. bölüm): Okulu tatil olan Pol ve Danyel okyanus kıyısında piknik yapmaya giderler. Pol daha önce denizi görme- 


miştir. 
20.30 HABERLER 


21.15 YAŞAYAN ATATURK (6. bölüm): Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Cahit Külebi, Atatürk ve Türk Diline getirdiği yenilikleri anlatıyorYapımN Ergün H. Taşkın, S. Sander 


21.30 SAZ ESERLERİ 


21.35 HAFTANIN FİLMİ (MAC COY) 


22.45 BİR KONSER 
23.10 HABERLER 


TRTI 


05,00 Açılış 
05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Gençlikle Gelen 
10.02 Tatil Sabahı 
11.58 Reklamlar 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.00 HABERLER 
13.20 Hafif Müzik 
15.01 Türk Hafif Müziği 15.15 Şarkılar ve Saz Eserleri 
08.00 Ağılış 
08.02 Gün Başlıyor 
99.00 Pazar Sohbeti 
09.40 Türküle Geçidi » 
10.00 Çocuğun Dünyası 
11.30 Hafif Müzik 
12,15 Klasik Koro ve Saz Eserleri 
13.00 HABERLER 
13.30 Küçük Koro 
14.00 Gülmece Dünyası 
14.20 Türküler Geçidi 
14.40 Bedri Karadağ'dan Şarkılar 


16.30 Türküler Geçidi 
19.00 HABERLER 
20.15 Tarla Dönüşü 
20.35 Türküler Geçidi 
21.02 Türk Sanat Müziği Dinleyici İstekleri 
21.30 Spor Dergisi 
22.30 Sizin Seçtikleriniz 23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
23b30. Bizden Sesler- 
Bizden Besteler 
00.02 Sevilen Eserler 
01.55 Program ve Kapanış 


18.00 Gündemdeki 
Sorunlar 
18.30 Yurttan Sesler 
19.00 HABERLER 
19.30 Haftanın Olayı 
20.00 Ses ve Saz 
Dünyamızdan 
2030 Açık Oturum 
21.30 Diskoteğimizden 
22.30 Türküler ve Oyun Havaları 
23.30 HABERLER 
23.55 Kapanış 


TRT3——— — — 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 
08.06 Sabah Konseri 
09.30 Müzik Şöleni 
11.00 Ünlü Yorumcular 
11.30 Müzik Magazin 
12.30 HABERLER 
13.00 Sizin Seçtikleriniz ,14.00 Müzik Söyleşileri 14.30 Pazardan Pazara 
15,30 Sizlerle 45 Dakika 


16.15 Müzik Panoraması 

17.00 HABERLER 

17.06 Çay Saati 

19.00 Caz Müziği 

19.45 Saz Eserleri 

21.30 Dünya Şarkı 
Söylüyor » 

22.00 HABERLER 

22b06 Gecenin Getirdikleri 

24.00 Saman Yolu 

01.00 Kapanış 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ladığını, verilen görevi yapmadığını ve bunların hesabını soracaklarını söylediğini beyan etti. 


Bunun üzerine Okkeş 
KENGER tekrar huzura alındı. Yunus İlhan'ın evini bilmediği ve evlerine giderek kardeşiyle görüşmediğini, Yunus İlhan'ın ifadesinin asılsız olduğunu söylemesi üzerine Yunus'un kardeşi 
Mehmet İlhan huzura alındı. Sinemaya dinamit atılmasından bir gün önce eve gelerek ağabeyi Yunus'u arayan bir kimse olup olmadığı ve varsa gördüğünde bu şahsı tanıyıp tanımayacağı sorulduğunda, patlama olayından bir gün önce akşam üzeri parkalı bir gencin evlerine geldiğini ve ağabeyi Yunus'u aradığını evde olmadığını öğrenince de Yunus'un çay bahçesine gelmesini tembihlediğini , gördüğünde 


' parkalı şahsı tanıyabile- 


ceğini söylemesi üzerine, Ökkeş KENGER Sıkıyönetim Komutanlığına çağrılan 14 sivil şahıs arasına konularak Mehmet İLHAN'dan evlerine gelen şahsı göstermesi istendiğinde hiç tereddüt etmeden Ökkeş 
KENGER'i göstererek evlerine? gelip ağabeyi Yunus'u arayan parkalı gencin Ökkeş KEN- 
GER olduğunu beyan etti. Mehmet İLHAN'ın 
Ökkeş KENGER'i teşhis etmesi üzerine Ökkeş KENGER yalan söyleme- ye devam etmesinin faydasızlığını anladığını ve artık doğru söyleyeceğini ifade ederek, poliste daha önce alınan ifadesinin doğru olduğunu kendisine daha önce Ankara' 
da polisçe yapılan zorlamanın Bahçelievler cinayetiyle ilgili olduğunu, bu cinayete asla karışmadığını Yunus İLHAN'ı dinamit atmak için katiyen zorlamadığını, Yunus İLHAN'ın görev almak için zaten çok arzulu olduğunu, kendi- nin oleyları sadece bir kargaşa çıkartmak için planladıklarını böyle sonu katliama kadar varacak bir olaylar zinciri yaratmayı düşünmediklerini ve katliama katılmadıklarını beyan etti. 


Karargahta bu olayların cereyan ettiğini bilen Askeri Savcılığın bu olayların belirlenmesi için bir zabıt tutulması istemi üzerine olaylar sırasında hazır bulunan aşağıda isim ve imzaları bulunan kişiler tarafından tanzim ve imza edildi. 4.4.1979 
İmzalar: Tayyar "Argun Tuğgeneral Sıkıyönetim K.Yrd.—Naci Subaşı. P. 
Bmb. G-2 G-3 KSA— 
İhsan Olgun P.Atğm. 
Emir Sb. 


LEBLEBİCİ'NİN 
TEHDİTLERİ 


Öte yandan, önceki gün serbest bırakılan Çiçek Sinemasına bomba atılması olayı sanıkların- dan Kahramanmaraş 
UGD Başkanı Mehmet Leblebici, hapishaneden çıkarken, "Bu davayı yırttık, daha da yirtaca-Bız" şeklinde tehditler savurdu. 


TKP SALDIRILARINI 
SÜRDÜRÜYOR 


Öte yandan, TKP, K. 
Maraş davası nedeniyle TİKP'ye yöneli larını sürdürüyor. 
nin Sesi"' radyosunun 9 
Haziran günü saat 09.00' 
daki yayınında bu konuda söyle deniyor: 


ınsan kırısuçluları 


"Bu toplu mının başlıca faşist o Türkeşlerin, Somuncuoğullarının, diğer MHP yöneticilerinin adı bile geçmiyor. Ayrıca Maraş kırımına provokasyonlarıyla ortam hazırlayan Apocu polis örgütleri, olaylarda parmağı olan Pekin'in Beşinci Kolu Maocu Perinçek takımı, kırımın sorumluları olarak gösterilmeme- ye çalışılıyor." 


KAYIP — Nufus Hüviyet Cüzdanımı ve 
GHİYO aldığım kimlik kartımı kaybettim Hükümsüzdür. 

Ergin SAYMAZ 


KAYIP — Nüfus Cuzdanımı kaybettim hükümsüzdür, 

Mehmet NERGİS 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 293 

Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

Icare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baski İM GUNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


için öğrencilerden 
176 milyon 
lira toplandı 


ABDULLAH KURTAY 

1979-80 öğretim yılında yüksek öğretim kurumlarına girmek için 
başvuruda bulunan 434 
bin öğrenciden kayıt için toplam 176 milyon lira, müracaat kitapçığı için de 22 milyon lira alındı. 

Her yıl aynı sistemle yüzbinlerce öğrenciden alınan bu paranın nereye gittiği, kimler tarafından harcandığı da bilinmiyor, 

ÖĞRENCİLERDEN 

ALINAN PARALAR 

NEREYE GİDİYOR? 

Her yıl açıkta kalan lise mezunlarının sayısı ile birlikte toplanan para da kabarıyor. Anadolu- dan gelen öğrenciler bu konuda görüşlerini şöyle açıkladılar: 

“Hani herkesi yüksek eğitime kavuşturacaklardı?. Hani bu keşmekeşe bir çözüm getireceklerdi? 
Tüm vaadler lafta kaldı, 
Bu yetmiyormuş gibi, bizden her yıl haraç alırcasına para alıyorlar. 
Biz çaresizlik içinde, belki kazanırız umuduyla, her yıl zorlukla temin ettiğimiz müracaat parasını kuzu kuzu veririz. Bu paraların nereye gittiğini, niçin alındığını sorabileceğimiz bir yetkili yok 


(Baştarafı 1. Sayfada) gittikten sonra sağ görüşü benimsedim. Okuldayken sağ görüşlülerin hakim oldukları öğrenci derneğine üye olmuştum. Dernekte faal bir rolüm yoktu. Bu derneğe kendi rızamla bir baskı altında kalmaksızın üye olmuştum. Okul kapandıktan sonra köyde bulunduğum sıralarda ara sıra Kahramanmaraş'a gelirdim. Bu sıralarda Kurban Bayramından sonra Kahramanmaraş'a geldiğimde daha evvelce okul- dan tanıdığım ve öğretmen olduğunu bildiğim 
Mehmet Leblebici ile karşılaştım. Bana derneğin açıldığını söyledi o ve burada bana hem çay ocakçılığı ve hem de katiplik gibi işler yapmamı söyledi. Ben de kabul ettim ve derneğe üye oldum. Dernekte çalıştığım süre içinde Kahramanmaraş Lisesinde okuyan ve Sakarya Mahallesinde Sakarya Fırını üzerinde kalmakta olan arkadaşlarım Ejder Kolsuz 
Ali Söğütçü ile birlikte kalıyordum. 

Bu süre zarfında Kahramanmaraş'ta sağ ve sol görüşe. mensup taraflar 

rasında gerginlik mevuttu. Bu ortam içindey- en sanırım 10.12.1978 ünü olacak Orhun Film Şirketinden olduğunu söyleyen iki şahıs geldi. 
Ben dernekte içeri giren ye konuşan şahısların kaydını yapıyordum. Bu 

yıtları bir alelusul yazıordum. Bu şahıslardan irinin isminin Ünal Erkan olduğunu tanıyo- rum, Diğerinin ise ismini bilmiyorum. Bu şahıslar derneğe , geldiklerinde dernek İkinci Başkanı Mustafa Kanlıdere ile görüştüler. Görüşme konusunun "Güneş Ne Zaman Doğacak" filmiyle ilgili olduğunu öğrendim. Görüşme sonucu sinemanın film programının dolu oluşu nedeniyle ilimizde oynatamadılar, Elbistan" 
a götürdüler, Burada gösterdikten sonra tekrar 
Ünal Erkan isminde olduğunu sandığım şahıs geri geldi. Bu gelişinde dernek başkanı Mehmet Leblebici ile dernekte görüştüler. (o 16.12.1978 günü film Çiçek Sinemasında gösterilmeye başlandı. Ancak filmin gösterilişi sırasında bir saldırı olmaması için sağcı gençlik dernek başkanı ve ikinci, başkanı tarafından sinemada görevlendiriliyordu, Film Cumartesi ve pazar.günleri gündüz.. de 'oynatılıyordu. 
Bu'arada pazar günü sinemada POLBIR dergisi satıldı. Dergiyi satanlar- dan Ökkeş Çardak ile 
Mustafa Özdemir'i tanıyordum. Dergileri getimu? Bu, apaçık bir kumar. Spor toto misali, kazanan kazanıyor, kazanmayan hem parasın- dan oluyor, hem de tüm umutlarını yitirip, çıkmaza sürükleniyor. 
Sonuç olarak, bu sömürücü sistem değiştirilmeli herkese yüksek öğrenim sağlanmalı." 


TARS-KOOP-iŞ 2. 
Genel Kurulu yapıldı 


Trakya yağlı tohumlar birliğine bağlı kooperatiflerde çalışanların sendikası TARS-KOOP 2. 
Olağan Genel Kurulu 
3 Haziran Pazar günü 
yapıldı. 

460 kişinin katıldığı 
oylama sonucu Başkanlığa Şemsettin Selvi seçildi. 

Yeni Yönetim Kurulu şöyle: 

Şemsettin Selvi (Genel Başkan) 

Huseyin Özsoy (Genel Sekreter), Ahmet Bayraktaroğlu, Ahmet Tanman, Akın Güre, Ramazan Beykan, Akın Alp, 
Eyüp Kocaman, Özdemir 
Anaç, Atilla Vişne, 


ren polislerin Mevlüt 
Coşkun ve Muhammed 
Demirbaş olduklarını duydum. Bu dergileri satılmak üzere derneğe göndermişlerdi. Dernek tarafından da sinemada sattırıldı. Gerek bu olaydan ve gerekse sinemada sağcı gençlerin görevlendirilmeleri olayından başkanın haberi vardı. 
Gençlere alacakları tertibata ait emirler Demek İkinci Başkanı tarafından Dernek Başkanı yanında veriliyordu. Ayrıca polislerden Ali Yaşar isimli şahsı da: getirdiğini duydum. Hatta bu arada bu polisler bir kere de derneğe gelmişlerdi. Pazartesi günü Mustafa Kanlıdere ile Mehmet Leblebici görüştüler, Bu görüşmeden sonra Mustafa Kanlıdere köye gideceğini söyledi. 
Aynı zamanda halkı sol çevrelerin aleyhine kışkırtmak için solcuların attığı (o süsü verilerek sinemaya tahrip gücü az bir dinamit atmaya karar verildiğini. söyledi Bu sırada Birinci Başkan 
Mehmet Leblebici Ankara'ya genel merkeze gitti. İkinci Başkan dinamitin atılması için bana ve Mustafa Tecirli" 
ye emir verdi. O gün saat 15.00 sıralarındâ Şekerli Camiine giderek dinamiti almamızı söyledi. Belirlenen tarihte camiye gidip dinamiti evvelce kararlaştırdağımız şekilde tuvaletten aldım. Yanımda Mustafa Tecirli vardı, Tuvaletten dinamiti ben aldım. Yanımda 
İkinci Başkan vardı, Aldığım paket bir kağıt tor; ba olup bir gazete parça- 
'sına sarılıydı, Dinamitin dışına ise bez sarılmıştı. 
Aldığım zaman tuvalete baktığımda 10 santim kadar siyah bir fitilinin olduğunu gördüm. Ben dinamiti aldıktan sonra ilkinci Başkan yanımdan ayrılmıştı. Mustafa Tecirli ile birlikte Boğazkesen Camiine kadar geldik. 
Burada dinamiti Mustafa Tecirli'ye verdim ve 


salı günü getirmesini söyledim. 
Salı günü MİSK Başka- 


nı akşam üzeri Ankara" 
dan İkinci Başkanı aradıklarını söyledi. Ben ve Mustafa Tecirli ile birlikte postaneye gittim ve telefon açtım. Telefonu beklediğim sırada ben ye- 


mek yedim , Mustafa Şerement'in gelmesini bekledim... o Telefonun 


geldiğini söyledi. Genel Merkezin telefonunu bilmediğim için Ankara Ülkücü Gençlik Demeği' 
ne telefon açmıştım. 
Şimdi bu numarayı hatırlayamıyorum. Ankara' 
daki telefona isminin 
Ahmet olduğunu söyleyen bir şahıs çıktı. Ben Kahramanmaraş ÜGD' 


No: 16, Tel:103 42 Tel: 


“Olayları... 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


0611 437 595 


arıyorlar. 


ğını 


rını sandıkları 


dostluk mesajı 


maya çalışıyorlar. 


keş'i sevindiriyorlar. 


rada sanırım saat 20.00 
sıralarıydı. Sinemaya girdim. Bu arada daha evvelce Mustafa Tecirli' 
nin tembih ettiği şekilde Yunus İlhan isimli arkadaş geldi. Tuvalette dinamiti Yunus'a verdik. 
Mustafa ve ben dinamiti ön sıralara atmasını söyledik, , Çünkü ön sıralarda daha az kimse vardı. Saat 20.4F sıralarında patlama oldu. 
Ben o sırada balkondaydım. Bu sırada sinema antrakt vermişti. Herkes balkona çıkıyordu. Mustafa Tecirli de balkondaydı. Bomba patladıktan sonra kargaşalıktan birbirimizi kaybettik. 
Ben bombadan dolayı yaralanan iki kişiyi hastaneye götürmek istediğim sırada halkı tahrik edici ve bombanın solcular tarafından atıldığını ima edecek şekilde sloganlar atılmaya başlandı. Slogan atılma ve halkı tahrik etme görevi Mustafa Ekici' 
ye verilmişti. Sloganlar, "Kanımız aksa da zafer İslamın!", o "Kahrolsun Komünistler" şeklindey- di. Bu sırada sinemadan çıkanlar, eski Büyük Ülkü Derneği civarında belediye tarafından daha evvelce hazırlanıp bir arabayla bırakıldığını duyduğum sopaları aldılar. 
Ben o sırada hastaneye gittim. Kaç tane yaralı olduğunu, tespit ettim. 
Saat 22.30 sıralarında bir telefon açarak Genç Arkadaş dergisine yazılması için yaralıların isimlerini verdim ve Birinci Başkana gelmesini söyledim. 
Ankara UGD'nin telefon numarasını Maraş Lisesinden arkadaşım Salman Özdoğan'dan o almıştım. 
Telefon ettikten sonra eve gittim, Bu arada Mustafa Özdemir ve Ökkeş 
Çardak da olay sırasında slogan söylemek ve halkı tahrik etmekle görevlendirilmişlerdi, ve bu görevlerini yaptılar. Olay sırasında görebildiğim kadarıyla Belediye tarafından temin edilen sopalar tahy minen 50 santim boyunda yuvarlakçaydı. Benim görüşüme göre bu sopalar hep aynı yerde özel olarak hazırlanmıştı. Perşembe günü sol görüşlü iki öğretmen öldürülmüştü. Cenazeleri cuma günü Ulucamiden kaldırılacaktı. Cuma sabahı derneğe geldim. Temizlik yaptım, kimse yoktu, Mehmet 
Demir isimli bir öğretmen arkadaş geldi ve kendisini dernek başkanının gönderdiğini, derneğin kapatılmasını söyledi ve anahtarı aldı. 
Bana da ortalıkta görünmememi söyledi. 


sevindiriyor 


yaptıklarıyla Demirel'in siyasetleri birbirine uymaktadır. Eski MC ortakları, kendi dönemlerinde yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de çözümü engellemenin.yollarını 


Denktaş yaptığı açıklamada Ecevit hükümetiyle aralarında bir sorun olmadı- da belirtmek 
Çünkü çözüme karşı olan güçler Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında bir çatlağın pususuna yatmışlardır. 
sorunun çözümü konusunda birliği engellemek, MSF bu amacına uygun olarak Denktaş'a bir de mektup yolladı. 

Muhalefet her konuda olduğu gibi Kıbrıs konusunda da ülkemize pahalıya mal olacak bir siyasi sorumsuzluk içindedir. Onlar Ecevit'i köşeye sıkıştıracakla- her konuda, Türkiye'nin çıkarlarını çiğnemekte bir sakınca görmüyorlar. Demireller kaderlerini gerginlik stratejisió üzerine kurdukları için, gözleri hiç bir şeyi görmüyor. 

Ancak Türkiye ve Kıbrıs'ın sorunları çözüme muhtaçtır. Bu yüzden Kıbrıslı Türk Gazeteciler Rum meslekdaşlarına yolluyorlar konusunda üzerlerine düşen görevi yap- 


Kıbrıs bir kilittir, Türkiye'nin sorunları için bir kilittir, Yunanistan'la dostluk için bir kilittir. Biz bu kilidin Rusya'nın ve MHP'nin istediği gibi kapalı kalmasından yana değiliz. Kilit açılmalı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar çözülme- li, Rum ve Türk kesimi barış içinde yaşayacak bir ortama kavuşmalıdır. Böyle isteyen kazanacak ve barışa hizmet edecektir. Tersini yapanlar, Demirel ve Erbakanlar bu konudaki, tutumlarıyla en çok Sovyetlere yardımcı oluyorlar, Türihtiyacını hissetti. 


© Onların amacı, 


ve birlik 


takip sıralarında Gaziantep' 
e gittim. Akşam da saat 15.30 sıralarında geri döndüm. Arkadaşım olan öğretmen İbrahim Aksoy'un evine gittim. 


Daha evvelce kendi el. 


yazımla verdiğim ifade- de Gaziantep'e gittiğimi söyleyip (o yazmamıştım. 
Ancak arada bir eksiklik veya yanlışlık kalmasın diye bunu da söylüyo- rum. Arkadaşım İbrahim Aksoy'un evinden pazartesi günü saat 10.00" 
a kadar çıkmadım. Bu arada cumartesi ve pazar günleri büyük olaylar oldu. Kahramanmaraş'ta birçok şahıs öldürüldü. 
Bu olaylar yukarda belirttiğim tahrikler sonucu çıkmıştır. Benim de içinde bulunduğum dinamit atma olayından başka bir olaya karışmadım. Bu olaylardan derneğin 1 ve 2. Başkanları- 


nın haberleri vardır. 
Olayları tertipleyen bu şahıslardır, 


Yukarıdan beri anlattığım olaylardan dolayı pişmanım. Bu bakımdan size yalan söylemeden tüm olayı anlatıyorum. 
Ben bu olaylardan başka bir olaya girmedim. Kahramanmaraş'taki ve Ankara'da Bahçelievler'deki öldürme olaylarıyla bir ilgim yoktur. Diyeceklerim bundan ibarettir” dedi. Okunan ifadesinin doğruluğunu imzalayıp tasdik etti, 18.1.1979 

İMZALAR: Kamuran 
Korkmaz (Emniyet Müdürü) Teoman Saraç 
(Jandarma Yüzbaşı İl 
Merkez Bölük Kumandanı), Mahmut Yılmaz (Başkomiser) Alper Yaz (Komiser Muavini) Şahin 
Ağan (Polis Memuru) 
ve Ökkeş KENGER. 


Yunus Emre 
Karaman'da anılıyor 


KARAMAN (ÖZEL) 


"Karaman'ın Sesi" gazetesi tarafından düzenlenen dil bayramı ve Yunus 
Emre'yi anma gecesi bugün kutlanıyor. 


Gazetenin düzenlediği gecede konuşmalar yapılacak, 
Türk dilinin resmi devlet dili olarak kabul edilmesinin ve 
Yunus Emre'nin önemi anlatılacak. 
Ayrıca halk oyunları toplulukları gösteri yapacak 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kümetten hiç bir bakan yoktu. Dikkati çeken konuklar, salona Türkeş'in kolunda giren Osman Bölükbaşı, Türk-İş Başkanı İbrahim Denizcier, Ne- 


cip Fazıl Kısakürek, Cum- 


hurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü Fahri Çoker ve 
Film Prodüktörü Berker İnanoğlu idi. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı A - talay da Kurultaya başarı mesajı gönderdi. MHP yönetimi Kurultaya basın mensuplarını davetiye ile çağırdı ve gazetemizi bu çağrının dışında tutarak muhabirlerimizin Kurultay salonuna girmesini engelledi. F 

Kurultay Türkeş'in konuşması ile açıldı. Konuşmasının büyük bir bölümünü Ecevit hükümetine saldırıya ayıran Türkeş, hükümeti ''Anayasa dışına çıkmakla'' da suçladı. Davamızın yürekli bozkurtları" diye nitelediği komandoların sık sık "Başbuğ Türkeş" sloganlarıyla konuşması kesilen Türkeş Başbakan Ecevit için de ağır deyimler kullandı. 

Hükümetin "'kanun tanımaz tutumuyla MHP' 
nin üzerine yürüdüğünü" iddia eden Türkeş, MHP' 
nin son dönemde içine düştüğü tecrit durumuna da değindi ve "'davalarını başarıya ulaştırmak için cesur ve kuvvetli olanla- 


MHP Kurultayına.. 


rın kafilelerine katılması" çağrısını yaptı. 

Türkeş konuşmasında 
AP'ye de isim vermeden çattı. Ve AP'yi sözde milliyetçilikle suçladı. 
"Milliyetçilik inanç ve aksiyonla , hareketle olur'' diyerek milliyetçiliğin kendi yollarında ''gerekirse can vermekle, mücadele etmekle olacağını " söyledi. 

Aydınları da komünistlikle suçlayan Türkeş, faşizm diye bir şeyin ülkemizde bulunmadığını iddia etti. Partisinin düzenlediği silahlı komando eğitim kamplarını ve AP hükümetinin bu konuda 
1970 yılında hazırlattığı 
raporu "düzmece" diye niteledi. 

Türkeş, Kurultay Başkanlığı için Ankara delegesi Avukat Hüseyin Cahit Aküzün'ü aday gösterdi. Aküzün oybirliği ile Kurultay Başkanlığına seçildi. 

MHP Kurultayına Genel İdare Kurulu Raporunun tartışılmasıyla devam edilecek. 


KURULTAYA 
GİDENLERİN 
SALDIRILARI 

Kurultay sürerken 
MHP'li komandolar Ankara'da saldırılarını yogunlaştırdılar. MHP Kurultayına gitmekte olan bir grup komando, Belediye işçilerine ateş açtı- 


(Ayd 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lar, 8-10 el ateşten sonra Sabahattin Karatepe isimli belediye işçisini yaraladılar. Komandolar olaydan sonra Tandoğan ve Gençlik Parkı yönün- de kaçarak dağıldılar. 
Saldırıyı olaydan sonra 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde toplanan işçiler protesto ettiler, İşçi temsilcisi Sait Korkmaz saldırı ile ilgili şunları söyledi: "Saldırıyı yapanlar MHP Kurultayına gidenlerdi. Türkeş ne kadar barış lafları söylese de, yakalarına karanfil taksalar da ne oldukları görülüyor." 


Diğer yandan Akdere Yolağzında Veli Türk isimli vatandaşın evi de komandolar o tarafından taşlandı. 25-30 kişilik saldırganlar kendilerine engel olmak isteyenlere de ateş açtı. Ateş sonunda Haydar Onay ve 
Erdoğan isimli gençler yaralandılar. Ayrıca attıkları taşlarla bir kadın ve bir erkek vatandaşı hafif şekilde yaraladılar, Komandolar sonra "burada Alevilere yer yok" şeklinde bağırdılar, Olayla ilgili Osman isimli bir komando yakalandı. 


MHP Kurultayının Genel İdare Kurulu raporu üzerine tartışmalarla de- ve bugün sanılıyor, 


vam edeceği sona ereceği 


Rus desteğindeki Taraki rejimine karşı savaşan bir Müslüman gerilla, 


Afganistan Müslüman Gerillalarının Lideri Muhsini: 


“Bizi Sovyet uçakları bombalıyor” 


TAHRAN 
Afganistan'da Mosko- 


va yanlısı Nur Muhammet Taraki vönetimine 


ÜSS sınavlarına İstanbul” da girecek 


öğrenciler bir yurtlarda 


İSTANBUL (THA) 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, 
ÜSYM sınavlarına İstanbul'da girecek öğrencilerin bir lira karşılığında kurum yurtlarında kalabileceklerini bildirdi. 
İstanbul'da ÜSS danışma büroları Topkapı, Anadolu, Trakya, Harem Haydarpaşa garında açılacak. 
Sınava girecek olan ve barınma olanağından 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bilince erişmiş seyircisine saygısı olan sinemacılar için bu olay düpedüz bir dolandırıcılıktır'' dediler. 


Dün, İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde bu konuyla ilgili olarak yapılan basın toplantısına çok sayıda dernek ve sendika yöneticisi ile Fatma Girik Fikret Hakan, Tarık Akan, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz katıldılar. 


Basın toplantısına katılanlar adına konuşan Atıf Yılmaz, özetle şunları söyledi: 


"Topluma yönelik bu sahtekarlık olayı sinema için ekonomik bir bunalıma da yol açacaktır, Zaten, film tacirlerinin işi bu yola dökmeleri yüzünden yatırımların büyük 


lira karşılığında kalacaklar 


yoksun, dar gelirle öğrencilerin, kurumun Cağaloğlu'nda bulunan Bölge Müdürlüğü Eşgüdüm Başkanlığı'na yazılı ya da 

22 31 89, 27 22 05, 

27 22 79 numaralı telefonlara başvurmaları ıstendi. 

Öte yandan öğrenciler için ÜSS tanıtma kartlarını göstermek koşulu ile 11-16 Haziran tarihleri arasında İETT otobüslerinde indirim uygulanacak. 


Eski filmler... 


kaçınmayan, mesleğimize leke süren bu gerçek sömürücülere karşı, sonuç alınıncaya kadar mücadele verilecektir., 


FİKRET HAKAN 
HAM FİLM 
KAÇAKCILIĞINA 
DEĞİNDİ 


Basın toplantısında, ham film yokluğunun da 


karşı mücadele eden "İslam Hareketi" örgütü lideri Şeyh Muammet Asaf Muhsini, kırsal bölgelerin yüzde 80'inin kendi ellerine geçtiğini, ancak Müsluman gerillalara Sovyet uçaklarının saldırdığını belirtti. | Muhsini yaklaşık 100 bin şehit verdiklerini söyledi. 

Çarpışmalarda çok sayıda Sovyet subayının öldürüldüğüne dikkat çeken Muhsini, Taraki rejiminin yakında düşeceğini, ancak Rusların ülkede "Vietnam stili" bir savaş başlatmasının muhtemel olduğunu kaydetti. 

Muhsini, Sovyetler'in ülkede zor durumda bulunan personeline evlerinden çıkmama emri verdiğini de sözlerine ekledi. 


bu tür sahtekarlar yüzünden tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Fikret Hakan, piyasada ham film kaçakçılığı yapıldığını belirterek, şunları söyledi. "Bu kaçakcılığı yapanların kimler oldugunu biliyoruz. Bunlara karşı önlem alınmadığı 


takdirde. biz bunların isimlerini bakanlığa da bildireceğiz." 


Söke'de... 
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130 lira yevmiyeyle çalışıyor. 

Geçtiğimiz hafta içinde, 130 lira yevmiyeyle çalışmayı reddeden işçiler Söke Belediyesinin önünde toplanmış, işveren ve dayıbaşılarla tartışmış lardı.Bazı işverenlerin"hükümetin ne tespit ettiği 


öleüde dı le bizi ilgilendirmez, biz ARI ile v bl 130 lira veriyoruz" deme başlamış durumdadır, sinden sonra tartışmadan Sahtekarlığın önüne ge- bir sonuç alınamadı. 

çilmediği takdirde bu- Hükümetin tespit etti- 


nalım daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Seyircinin aldatılmışlık duygusundan, yeni film yapılmamasından en çok zârar görecek olan, sinema alanının dürüst sanatçıları ve emekçileri olacaktır. Emeğin sırtından kaç post çıkarmak niyetinde olduğu bilinmeyen seyircisini (o aldatmaktan 


ği asgari ücretin bile kabul edilmediğini. hükümetten bize ne denildiğini duyan işçiler bura- nın bir kaymakamı da var diyerek kaymakam maka mına çıktılar. İşçiler Söke Kaymakamı Doğan ünlüsoy'a "işverenin kanunsuzluk içinde bulunduğunu, 160 lira asgari ücreti vermemekte diret- 


tiğini anlattılar. Kaymakamm köylülerin şikayetlerini dinlediği ama henüz bir cevap vermediği bildiriliyor. 


IMF ile... 


(Baştarafı 1. Sayfada) başladı. 

Bilindiği gibi, İsviçre 
30 Mayıs toplantısında 
Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yardım taahhüt etmişti. 


Görüşmeden önce bir açıklama yapan İsviçre Heyeti Başkanı Kaiser, kendileri tarafından bir güçlük çıkartılmayacağı için görüşmelerin uzayacağını sanmadığını söyledi. Bu toplantıyı öteki ül- 


kelerle (o yapılacak görüşmelerin izleyeceği bildiriliyor. 
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“Türkiye halkının en 


İzmir kurtulmuştu... 
Yıllardır silah elde savaşan Türkiye, kurtuluşunu İzmir'in rıhtımında noktalıyordu. İşgalci ler Anadolu'nun bağrından sökülüp atılmışti. Müttefik Devletler mütareke teklif ediyordu. Daha henüz işgalcilerin elinde bulunan İstanbul bile, Anadoluyla birleşiyor, zaferi sevinçle kutluyordu. Kurtuluş Savaşı bitmişti, şimdi sıra barış görüşmelerindeydi... 

Türkiye'deki menfaatlerini kaybeden emperyalistler dahada büyük darbeler yemekten korkuyorlardı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ise silahla kazanılmış bir Milli Kurtuluş Savaşının bedeli olarak emperyalistlerin karşısına oturuyordu. Ortada, Osmanlı İmparatorluğundan kalmış bir yığın sorun vardı. Kapitülasyonlar, borçlar, imtiyazlar... Bir de Osmanlılardan miras "azınlıklar sorunu" vardı. Emperyalistler ise Türkiye ekonomik ve siyasi bağımsızlığını o sınırlandırmak için çeşitli tekliflerle bekliyorlardı. 


ingilizlerin 
Musul'daki çıkarları 


Burada konumuz itibariyle bu konferansta- ki "azınlıklar sorunu" üzerinde duracağız. Türkiye Heyeti ile Müttefik Devletler arasındaki en hararetli tartışmalardan biri de bu alanda cereyan etti. Ve Musul sorunu tartışılırken Kürtler de gerek konferansta, gerekse Büyük Millet Meclisinde uzun konuşmaların konusu oldu. 

İngiltere'nin : Musul' 
da büyük menfaatleri vardı. Bu bölgedeki petrolün işletilmesi hakkının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Osmanlı sultanları petrol imtiyazını bir İngiliz şirketine vermişlerdi. Öyle ki, daha sonra da Luzan'daki tartışmalardan aktaracağı mız gibi, İngiltere, bu imtiyazın yeniden incelenmesi gibi sözler karşısında Türkiye'yi savaşla teh- 


Lord Curzon'a cevap veren İnönü “Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur. Çünkü kuramsal olduğu gibi uygulamada da Müslüman 

unsurlar arasında hiç bir 

ayrım gözetilmemektedir” 


ingilizlerin Musul'u işgal etmeleri üzerine Kürtler onların özerklik vaadlerine aldırmadan varlıklarını korumak İçin silaha sarıldılar. İngiltere bir yandan Kürtlerin hamisi pozlarını.takiınirken, bir yandan da Musul'da yukarda fotoğrafı görülen Şeyh Mahmut önderliğindeki Kürtleri bombalarla sindir meye çalışıyordu. 


dit edecek kadar ileri 


gidiyordu. Bir İngiliz şirketi olan İngiliz-İran Petrol Kumpanyası, Musul bölgesine 300 kilometre uzunluğunda ve ayda 32 milyon litrenin üzerinde petrol nakleden bir boru hattı da kurmuştu. Irak krallığı ise, efendisi İngilizlere bütün petrol yataklarını teslim etmişti. 

Aynı zamanda İngilizler Musul'da yönetimi altındaki Kürtleri, Türkiye'ye, Irak'a, İran'a ve o zamanlar sosyalist olan Sovyetler Birliği'ne karşı da bir tehdit vasıtası olarak kullanmak istiyorlardı. 

İngiltere'nin bu emellerinin önünde iki engel vardı. Birisi Kürtler digeri ise bu bölgede Kürtler ve Türkler adına hak iddia eden Tükiye hükümeti... İngiltere bölgeye hakim olabilmek için bu iki engeli de aşmak zorundaydı. 


rı da uzun süredir bu engelleri bertaraf etmeye yöneliyordu. 

Kurtuluş Savaşı sırasında Türkler ve Kürtlerin birlikte kendilerine karşı savaşmalarına engel olmayan İngilizler bir adım geri çekilerek 1921 yılında Türkiye hükümetinin karşısına şu teklifle çıkıyorlardı: 


"Müttefik Devletler, mevcut durumu dikkate alarak ve bu konuda Sevr projesinde değişiklik yapilması eğilimindedirler. 
Şu şartla ki, mahalli muhtariyetler, Kürt ve Asuri-Geldani sürgünleri- nin yeterli himayesi için tarafımızdan kolaylıklar sağlansın” (Nutuk, s 
755) 

Ancak İngilizlerin bu önerisi de Kürtlerin ve Türklerin arasındaki birliği bozamadı. Lozan'da ise tekrar bu meseleyi gündeme getirmek isteyen İngiliz Heyetine karşı Türkiye Heyet: tartış 


ÖLÜM LOZAN 


KO 


o 
Musul” da İngilizlerin büyük çıkarları vardı. Bu yüzden Lozan Konferansında Kürtler bir kere daha emperyalistlerle Türkiye arasında tartışma konusu oldu 


7 it 
tuttuğu Irak'ta özerklik tanıyacaktı." 

Lozan Konferansında bu mesele açık olarak tartışılmadan önce Türkiye'nin isteği üzerine önce ikili görüşmelerde ele alındı. 


“Türkiye halkının 


en yiğit evlatları” 


Başbakan Rauf Orbay 
Meclisin 4 Oçak 1923 
günkü toplantısında Lozan Konferansı hakkında milletvekillerine bilgi verirken Musul konusunda- ki görüşmeler hakkında şunları söylüyordu: 

"Musul, büyük çoğunluğu bir inanç, bir istek, bir duygu, mutlulukta ve felakette bir, tek kurtuluş yolu bizimle birlikte yaşamak olan Türkiye halkının en yiğit evlatları Türkler ve Kürtlerin-otur- 


vlatları 


duğu bir ilimizdir. Süleymaniye ve Kerkük sancaklarını görenler ve bilenler bir bakışta bu birliği anlarlar." 


Rauf Orbay daha sonra İngilizlerin Musul'u geri vermeme kararını eleştiriyor ve bir yandan da bu bölgedeki petrol ve diğer gelir kaynakları için "bizi kendileriyle eşit gören milletlerle her zaman alış-verişe hazırız" diyerek İngilizlere garanti verirken, uzlaşma sağlamak istiyordu. 

Aynı gün bir konuşma yapan Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey bù konuya değinerek şunları söylüyordu: 

"Musul'u Kürt olduğu için bize vermiyorlarmış. 
Öyle ise, Türkiye'ye verilmesi daha da gereklidir. Çünkü, Kürdün varlığı verbüyük çoğunluğu 


İSLÂM ANSİKLOPEDİS 


İSLÂM ÂLEM 


TARİH, COĞRAFYA, ETNOGRAFYA 


VE BİYOGRAFYA LUGATI 


KATAR muc ~ KUVEYT 


SAYISIZ DEFA İSYAN ETTİLER 


Sultan Ahmet III.'in saltanatının sonuna doğru vaziyet değişti. 1732 anlaşması ile, İranlılar batı eyaletlerini geri aldılar. Kısa bir 


NFERANSI. 


ingilizler Kürt mayı kabul etmedi. 
> G Musul ve Kerkük bölmeselesinde bir | gesinde oturan çeşitli adım geriliyorlar milliyetten insanlar ara- 


sında en kalabalık kitleyi Kürtler meydana getiriyordu. Bu yüzden Musul' 
un kimde kalacağı biraz da Kürtlere bağlı idi. İngiltere, Konferansta Irak üzerinde sağladığı “işgal haklarına" dayanarak konuşuyor ve Kürtlerin baş savunucusu pozlarına bürünüyordu. İngilizlere göre "Kürtler, Türklerle beraber yaşamak istemiyorlardı. Kendisi ise 


İngilizlerin bu bölgedeki temel politikala- 


Kürtlere mandası altında 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İzmir'in kurtuluşu ile bağımsızlık savaşı noktalanıyordu. 


müddet sonra, Nadir Şah, Ahmed Paşa tarafından müdafaa edilen Bağdad'ın kapılarına kadar, Osmanlı topraklarını istila etti. Buna karşı Osmanlı hükümeti. Erzurum Beylerbeyi Topal Osman Paşa kumandasında bir ordu gönderdi.  Rişvan-zade Mehmed Paşa'nın idare ettiği bir kuvveti Musul'a sevkeden Osman Paşa, Diyarbekir'den Musul'a oradan da Bağdad'a gitti ve Nadir Şah'ı mağlup edip, Bağdad'ı muhasaradan kurtardı. 


„NADİR ŞAH DÖNEMİ 


Bunun uzerıne Nadir Şah 1734'de Kafkasya'da harekete geçti. Savunucuları arasında 6 binde Kürt bulunan Tiflis'i aldı. 
1736 sulh anlaşması ile, eski 1639 hudutları iade edildi. 1743'te Nadir Şah yeniden Türk ülkesine istila etti, Arap ve Kürtlerin yadımına rağmen, Senna'ya kadar püskürtüldü ve orada ağır bir mağlubiyete uğradı. 

Nadir Şah'ın Osman Paşa ile olan muharebeleri hakkında Gürani lehçesinde bir destan mevcut olmakla beraber, bu hükümdar Kürtler arasında pek şöhret kazanmış görünmy Ardalanlılar nezdinde Nadir Şah'ın Subhan-Verd Han yerine kardeşini geçirmesi halkın ayaklanmasına sebep oldu. 1727'de Türkmenlerin, bir isyanı sırasında Horasan Kürtleri (Çemişkezek ve Karaçorlu) Nadir Şah'a yardımdan kaçmadılar. da bunları cezalandırarak Meşhed'e nakletti. Nadir Şah, 1747'de bir kere daha Horasan'ın tasi Kürtlerini cezalandırmaya giderken katledildi. 
Kürtler, Nadir Şah'ın ölümünü izleyen kargagaliğa katıldılar ise de Babıali İnan işlerine arışmadı 


«KÜRT ZEND SÜLALESİ 


Nadir Şah'ın olumünden sonra, Karim Han Zend İran'ın büyük bir kısmını idare etti, Zendler ikinci derecede bir Kürt kabilesiy- di. Hemedan ve Malayir arasında, İgar'da, a) bulunuyorlardı. Nadir Şah devrinde Zendler Horasan'a nakledilmiş iseler de, onun ölümünden sonra, yurtlarına döndüler Ali Han'ın 1794'de ölümü ile sülale nihayete erdi. Karim Han, seleflerine uyarak, Kürdistan aan Şiraz'a birçok Küri kabileleri getirtmişti. 


„KAÇARLAR ZAMANINDA KÜRTLER 


Aga Muhammed Şah Kaçar'ın ölümünden sonra 1797, Şadik Han Şakakı saltanatı elde etmek sevdasına düştü. İranlılar 1805' den itibaren Sülaymaniyeli 'Abd al-Rahman Paşa'ya yardımda bulunmuşlardı 1825'de Haydaranlu ve Sipkan Kürt kabileler: yuzun- den çıran karışıklıklar neticesi, İranlılar Bitlis ve Muş'a kadar Türk arazisini işgal ettiler. Aynı zamanda e yolundan Bağdat civarında Şereban'a kadar girdiler. 
Frzurum'da 1823'de imzalanan Sulh anlaş- 


Lozan'da emperyalistlerle Türkiye karşı karşıya geldi. inön du. 


Hazırlayan: 
AYDOGAN 
BUYUKOZDEN | 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e ingilizler Musul'un çoğunluğunu Kürtlerin teşkil ettiğini söyleyerek bu bölge üzerinde hak iddia 


ediyordu. 


ü Konferansa Türk ve Kürtlerin temsilcisi olarak katıldığını söylüyo- 


Türkler ve Kürtlerdir” 


Türkiye'dedir. Türkiye' 
de olacaktır. Türklerle kaderlerini birleştirmiş- 


lerdir. Türkiye topluluğu esasını kabul etmişlerdir. 
Bu duruma göre, Kürtlerin küçük bir azınlığı için Musul'u anavatandan ayırmak isteyen ses, hakkın sesi değildir. Lord Curzon'un sesidir. Lozanda- ki Kurulumuz Türk ve 
Kürtün hepsini birden temsil etmektedir..." 
(Zabıt Cerideleri, 4.1. 
1923 günkü oturum) 


“Müslüman azınlıklara hiç bir ayrım gözetilmemektedir” 


Lozan Konferansında ilk defa "azınlıklar meselesi" konuşulurken açık olarak Musul ve 


Kürtler tartışıldı: ”Tartiş- 


maların ilk bölümünde Türkiye'de yaşayan Ermeni, Rum, Asuri, Keldani, Nasturi gibi Hıris- 


tiyah dinine mensup azınlıkların durumu ele alınmıştı.” 


Bu tartışmalar sırasında Türkiye'deki müslüman azınlıklar meselesi bir defa gündeme geldi. 


Hıristiyan azınlıkların du- 


rumu konuşulurken İngiliz hükümetinin temsilcisi Lord Curzon, bu azınlıkların hamisi kesilerek isteklerini Türkiye hükümetine kabul ettirebilmek ve sıkıştırabilmek için "Müslüman azınlıklar konusunda taviz verdiklerini" söylüyordu. Lord Curzon 9 
Ocak 1922 günü yapılan oturumda bu konuda şunları söylemişti : 

"Alt- Komisyonun 
Türk Temsilci Heyetine verdiği iki büyük tavize 


geçiyorum. Alt-Komisyon önce, bütün etnik azınlıkların, başka bir deyişle, Müslüman-olmayan azınlıklar gibi Müslüman azmlıkların da -Örneğin Kürtlerin, 


Çerkeslerin ve Araplarıntasarıdaki koruma tedbirlerinden yararlanmalarında direnmişti. Türk Temsilci Heyeti, bu azınlıkların korunmaya ihtiyaçları olmadığını ve 
Türk yönetimi altında bulunmaktan tamamiyle memnun olduklarını söylemiştir. Durumun gerçekten böyle olduğunu ummak isterim. Ne olursa olsun, Alt-Komisyon, bu inandırıcı sozler üzerine, koruma tedbirlerini, yalnız, Müslüman olmayan azınlıklara sınırlama- yı kabul etmiştir." (Lozan Barış Konferansı Tutanakları, Takım, 1, Cilt 
1, Kitap 1, s. 301-302) 


19. YÜZYILDA KÜRTLER 


İnönü:” 
Müslüman unsurlar arasında ayırım gözetilmiyor” 

İnönü, Curzon'un bu sözleri üzerine verdiği 


cevapta şunları söylüyordu: 
“Azınlık terimine sı- 


nırlı bir anlam verilmesi, Müttefiklerce, Türk Temsilci Heyetine yapılmış önemli bir taviz gibi gösterilmektedir. Türk Temsilci Heyeti durumu böyle görmemektedir. Türkiye'de hiç bir Müslüman azınlık yoktur; çünkü kuramsal yönden olduğu kadar uygulamada da, Müslaman nüfusun çeşitli unsurları arasında hiç bir ayrım o gözetilmemektedir." (age, 8.306) 
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Mecliste bir konuşma yapan 
Yusuf Ziya Bey: 
" Kürtlerin varlığı ve büyük çoğunluğu 
Türkiye'dedir. 

Türklerle kaderini birleştirmiştir. 
Lozan”'daki kurulumuz Türk ve Kürt'ün hepsini birden temsil etmektedir” 
diyordu. 


Curzon'un "Müslüman azınlıkları tartışma dışı bıraktıklarını" söylemesi- ne rağmen, bu oturum- dan 14 gün sonra toplanan ve Musul meselesinin ele alındığı toplantıda Müslüman azınlıkların ve özellikle Kürtlerin durumu yine bizzat İngiltere tarafından gündeme getirildi. 


Yarın: 

İnönü: 
“TBMM 
Hükümeti 


Türk ve 
- Kürtlerin hükümetidir” 


..Nadir Şah'ın ölümünden sonra Kürt Zend sülalesi İran'ın büyük kısmını idare 


etti 


... 1830'da isyan eden 
Badr Han'ın hareketi tam 


ması 1639 hudutlarını iade etti. Lakin İranlılar Kürtler ile meskun Zohab mıntıkasını tahliye etmek istemediler. Sülaymaniye meseleleri askıda kalıyordu. 1843'de yeni bir harp patlayacak İngiltere ve Rusya'nın araya girmesi üzerine 1847'de Erzurum'da yeni bir anlaşma akdedildi. Buna göre, Zohab ikiye taksim ediliyor. İran'da Türkiye lehine Sülaymuniye üzerinde her türlü iddialardan vazgeçiyordu. Dört devletin mümessillerinden kafası bhir komisyon, 1848-1852 senelerinde hudut boyunda dolaştı. Osmanlı delegesi Dervis Pasa varılan bazı neticeleri kabul 


etmedi. Kotur nahiyesını yalnız askeri kuvvetler ile işgal ettirmekle 'kalmadı, aynı zamanda bir müzekkere ile Türkiye'nin Urmi- ye gölünün güney batısındaki Kürt nahiyelerinin bütünü üzerindeki mülkiyet hukukunu savundu. 


«KÜRTLERİN 1830 İSYANI 


XIX. asırda, çok karışık bir durumda bulunan Osmanlı devletini, Mahmud II. daha bu asrın başlarından itibaren, islah etmeye uğraşıyordu. Ezcümle büyük bir tehlike tes- 


17yılsürdü. Sonunda 
Badr Han teslim oldu 


kil eden Mehmed Alı Paşa gailesini bertarâ etmek için, Kürdistan'da la Yan lüzumlu görmüş ve 1833'da Sivas Valiliğine Reşid Mehmed Paşa'yı tayin etmişti. Reşid Paşa o sıralarda bazı yerlerinde isyan hareketleri beliren Kürdistan'ı yatıştırmaya ve aynı zamanda muhtemel bir Mısır taarruzuna karşı gerekli tedbirler almaya me'mür edildi. , eşid Paşa bu vazifeyi, vefatına (1836) kudar başarıyla sapi 830'a doğru bagoneran Kürt etinin ele başıları Badr Han Sa'id Bey, İsmail Bey ve Ravanduzlu Mehmet Paşa idi. Bu sonuncusu 1820" z doğru isyan ederek, Hoşnav kabilelerine ücum etti. 1831'de Erbil, Altın-Köprü, Köy-Sancak ve Raniya'yı zaptetti. Ertesi sene hakimiyetini Musul'a doğru genişletti. 
Ondan sonra, "Akra, Zibar ve "Amadiya iş- al edildi 1833'te Ravanduz kuvvetleri, adr Han'ı yeniden başa geçirmek: üzere, Zaho ve Cezire'ye girmiş bulunuyorlardı. 
Birçok afalar yezidiler şiddetle cezalandırıldı. Reisleri 'Ali, islamlığı kabul etmekten kaçındığı için, idam edildi. Koyuncuk tepe- 


sinde bir sürü yezidi kılıçtan irildi. 1835" de Mehmet Paşa'ya karşı Bad t, Musul ve Sivas'tan kuvvet gön erildi. ve 1836'da Ravanduz mir'i, hile ile, esir edildi. İsyanlar ve bastırma hareketleri daha senelerce devam etti. 

Osmanlı ordusunun Msirlilara Nizip'te mağlup olması, (1839), Kürdistan'da yeni kargaşalıklara yol acth, 1843'te Hakkarili Nurullah Bey'in ve Cezireli Badr Han'ın isyanları başladı. Hakkari'deki nesturiler Nurullah Bey'in zulmünden Musul'a şikayet ettiler. Cevap olarak Nesturilerin yaşadığı Barvani nahiyesi tahrip edildi. Katliamlar senelerce sürdü. Tinay aie göre, ölenlerin sayısı 10 
bin'i buldu, Büyük devletler Kürtlerin yatıştırılması için İstanbul'da girişimlerde bulundular. 1847'de Osman Paşa komutasındaki büyük bir kuvvet asi Kürtlere karşı harekete 

eçti. Birçok savaştan sonra yenilen Badr an ile Nurullah teslim oldular ve Kürdistan" dan çıkarıldılar. 


YARIN: — 


1925'te Birleşmiş Milletler Musul'u Irak'a verdi 


